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colofon

EEN GOED GESPREK

Gert-Jan Roest:  
“Voor jonge mensen 
moet zingeving 
verbonden zijn aan 
het dagelijkse leven”

DILEMMA

Liever 
herschreven 
bijbelverhalen 
dan de Bijbel 
zelf om  
niet-gelovigen 
te bereiken?

SPECIAL

Kunst in de kerk

#4
April 2021

De volledige vacatures vindt u op 

protestantsekerk.nl/vacatures. Wilt 

u uw eigen vacature vermeld zien in 

het volgende nummer van woord&weg 

(verschijningsdatum 23 april)? Stuur dan 

uiterlijk 24 maart uw vacature  

in via protestantsekerk.nl/ 

aanleveren-vacatures.

Hervormde Gemeente 
Papendrecht 
kerkelijk werker (20 uur) 
reageren uiterlijk 31 maart

Hervormde Gemeente 
Haastrecht 
predikant (20 uur) 
reageren uiterlijk 31 maart

Protestantse Gemeente 
Biggekerke - Meliskerke 
predikant (30 uur) 
reageren uiterlijk 5 april

Gereformeerde Kerk 
Papendrecht 
predikant (28 uur) 
reageren uiterlijk 6 april

Protestantse Gemeente 
Blaricum 
predikant (32 uur) 
reageren uiterlijk 7 april

Protestantse Gemeente 
Leek - Oldebert 
predikant (32 uur) 
reageren uiterlijk 9 april

Protestantse Gemeente 
Uithoorn 
predikant (24 uur) 
reageren uiterlijk 9 april

Mobiliteitspool 
Protestantse Kerk 
jeugdwerker 
reageren uiterlijk 11 april

Mobiliteitspool 
Protestantse Kerk 
kerkelijk werker 
reageren uiterlijk 11 april

Gereformeerde Kerk Andijk 
predikant (28 uur) 
reageren uiterlijk 29 mei

Protestantse Gemeente 
Leeuwarden -  
Huizum-Oost 
predikant (29 uur) 
reageren uiterlijk 1 juni

Gereformeerde Kerk 
Vollenhove 
predikant (24 uur) 
reageren uiterlijk 15 juni

Gereformeerde Kerk 
Molenaarsgraaf - 
Brandwijk 
predikant (28,5 uur) 
reageren uiterlijk 1 juli
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het profiel

Het schaap met de vijf poten bestaat niet. De een heeft 
nou eenmaal meer met jeugdwerk dan met jodendom, 
de ander meer met pastoraat dan met diaconaat. 
Predikanten en kerkelijk werkers onder de loep.

Tekst: Theanne Boer Beeld: Niek Stam

Wat heeft Flip Beukenhorst
met het jodendom?

Flip Beukenhorst 

is predikant van 

de Protestantse 

Gemeente 

Oostkapelle

Wat betekent het voor u dat het 
christendom joodse wortels heeft 
en wat doet u hiermee?
“Dat is voor mij gaan leven tijdens 
mijn theologische opleiding in Brussel. 
Daar ben ik gaan beseff en dat het Oude 
Testament een prachtig cadeau is dat wij 
van het Joodse volk hebben gekregen. 
Daarin worden ons normen en waarden 
aangereikt, en worden we opgeroepen 
om kritisch in de maatschappij te staan 
en ons niet te laten meeslepen door grote 
machten en ideologieën. Het is God te 
doen om mensen, die Hij bevrijdt, met 
wie Hij veertig jaar meegaat door 
de woestijn, en die Hij helpt een 
samenleving op te bouwen in 
een onherbergzaam land.”

Besteedt u in uw gemeente 
aandacht aan Israëlzondag? 
“Zeker, ik sla die nooit over. Ik noem 
deze zondag trouwens liever ‘Zondag Kerk 
en Synagoge’ omdat ik de primaire associa-
tie met politiek wil vermijden. Ik wil dat het 
op die zondag niet gaat over de Palestijnse 
kwestie en of Israël daar wel of niet goed 
in handelt. Het gaat om de onlosmakelijke 
band met het jodendom, om de rijkdom van 
hun religie, waarin wij wortelen.” 

“Al die 
gebruiken 
brengen je 

dichter bij God”

Wat kan het chris-
tendom leren van het 
jodendom? 
“Toen ik predikant in 
Oostburg was, ging ik elk 
jaar met de catechisanten 
naar de synagoge in Mid-
delburg. Een van hen zei: 
‘Best boeiend, maar al die 
gekke gebruiken, dat hoeft 
voor mij niet.’ Terwijl ik 
die juist zo mooi vind. Al 

die gebruiken hebben 
een bedoeling 

en brengen 
je juist 

dichter 
bij God. 
Daar-
door 
be-

leven 
de joden 

het leven 
intenser, leven ze 

met de verhalen. Heel 
bijzonder.”
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Het schaap met de vijf poten bestaat niet. De een heeft 
nou eenmaal meer met jeugdwerk dan met jodendom, 
de ander meer met pastoraat dan met diaconaat. 
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Tekst: Theanne Boer Beeld: Niek Stam

Wat heeft Flip Beukenhorst
met het jodendom?

Flip Beukenhorst 

is predikant van 

de Protestantse 

Gemeente 

Oostkapelle

Besteedt u aandacht aan de joodse 
feesten?

“In mijn tijd als jeugdpredikant in Antwer-
pen zag ik dat de joden met Jom Kippoer (Grote 
Verzoendag) vanuit zelfkritiek hun zonden op 
papiertjes schreven en die in de Schelde gooi-
den. De zonden dreven zo naar zee: prachtig! 
Dat heb ik vanaf de kansel in Oostkapelle ook 
een keer gedaan. Ik had wat zonden 
van mijzelf op papiertjes geschre-
ven en plops!, die gooide ik zo 
van de kansel naar beneden. 
Later zag de koster, die de 
briefjes opraapte, dat ik als 
zonde had opgeschreven: 
‘gooit briefjes op de grond’, 
haha!”

Welke fi lm of welk boek over het 
hedendaagse jodendom zou iedereen 
gezien of gelezen moeten hebben?

“In elk geval de boeken van Klaas Smelik, 
zoals Jodendom, een religie van leven. Mijn 
studenten aan de universiteit in Brussel waar 
ik Oude Testament doceer, adviseer ik De 
Bijbel Nu van Meir Shalev te lezen. Onlangs 
hebben mijn vrouw en ik de Netfl ix-serie 
‘Unorthodox’ gezien, over een jonge vrouw die 
vlucht uit de streng-orthodoxe gemeenschap 
in New York. Prachtig!”

Bent u 
wel eens 
in Israël 
geweest, 
en wat maakte 
de meeste 
indruk?

“Twee keer. Ik 
vergeet nooit het 

bezoek aan 
de Tent of 

Nations. 
Dat is een 
boerderij van 
een Pales-
tijns-chris-
telijke familie 

in de buurt van 
Bethlehem. Als je 

daar aan komt rijden, 
zie je direct de grote witte 
steen met de tekst ‘Wij 
willen geen vijanden zijn’. 
Terwijl hun bedrijf onteigend 
dreigde te worden door de 
Israëliers en ze aan alle kanten 
dwars worden gezeten. Maar 
ze willen het gesprek 
blijven voeren, 
heel indruk-
wekkend.” 

 “Ze willen het 
gesprek blijven 

voeren, heel 
indrukwekkend”
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