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Iedere lutheraan kent het verhaal over Luther en zijn appelboom. In het kader 
van de herdenking van de Reformatie is men in 2008 in Lutherstadt Wittenberg 
begonnen met de aanleg van een echte Luthertuin met heel veel bomen. En dat 
zijn lang niet allemaal appelbomen.

Een Luthertuin met bomen

n de aanloop naar 500 jaar Refor-
matie in 2017 werd in Lutherstadt 
Wittenberg de Luthergarten aan-

gelegd op een plek waar vroeger 
stadsmuren hebben gestaan. In deze 
ellipsvormige tuin, waarvan het hart 
is gevormd als een Lutherroos, zijn 
tot de herdenking van de Reformatie 
en nog een klein poosje daarna 500 
bomen geplant door allerlei kerkelijke 
organisaties. De tuin is bedoeld als 
een voorbeeld voor de optimistische 
houding van Luther en het aan hem 
toegeschreven citaat over het appel-
boompje. Wereldwijd werden kerk-
genootschappen uitgenodigd om een 
boom te planten, waarmee een  
oecumenisch park is ontstaan. 
In de vijf bloemblaadjes van de 
Lutherroos zijn lindebomen geplant, 
en op het hart in het midden van de 
roos ligt een kruis van cortenstaal. 
Daaroverheen is in 2016 een hoger 
‘Himmelskreuz’ geplaatst, waaronder 
men elkaar kan ontmoeten. Vanuit de 
roos lopen zeven paden, die de zeven 
werelddelen verbeelden, naar een 
algemeen wandelpad. 

Voor een mooi en evenwichtig park 
zijn diverse bomen uitgezocht waar-
onder uiteraard appelbomen, maar ook 
ahorns, prunussen, essen en mispels. 
Voorwaarde voor het planten van een 
boom in de Luthergarten was dat er 
ook een inheemse boom geplant moest 
worden in het thuisland van het 
kerkgenootschap. 

Op 15 juli 2010 heeft dominee Susanne 
Freytag, destijds president van de 
evangelisch-lutherse synode, namens de 
Protestantse Kerk een Fraxinus ornus 
(bloem-es) geplant in de Luthergarten. 
De boom kreeg nummer 157. Ruim 
een jaar later, op 18 november 2011, 
werd de partnerboom, een manna-es, 
geplant in de tuin van het Landelijk 
Dienstencentrum in Utrecht door 
scriba dominee Arjan Plaisier. 

Ook de evangelisch-lutherse gemeente 
Amsterdam heeft een boom geplant in 
de Luthergarten. Het is een esdoorn, 
en deze kreeg nummer 476. De boom 
is geplant op 29 september 2018 tijdens 
een Lutherreis met een aantal gemeente-
leden. Later in de herfst werd als 
partnerboom een appelboompje geplant 
bij de Augustanahof in Amsterdam. 
Het bordje hierbij, dat verwijst naar 
de boom in de Luthergarten, werd in 
2020 onthuld. Inmiddels draagt dit 
boompje vrucht: de eerste ‘Luther-
appeltjes’ zijn gesignaleerd. 

I

OPROEP. in de volgende 
elkkwartaal willen we een 
collage plaatsen met foto’s van 
Lutherbomen in Nederland. Bij 
de redactie zijn enkele bomen 
bekend maar we hebben de 
indruk dat er meer zijn. Graag 
ontvangen we bij de redactie het 
volgende: 
�s�����W�A�A�R���E�N���D�O�O�R���W�I�E���W�E�L�K�E��

gemeente is de boom geplant, 
�s�����D�E���D�A�T�U�M���V�A�N���D�E���P�L�A�N�T�I�N�G����
�s�����E�E�N���R�E�C�E�N�T�E���F�O�T�O���I�N���G�R�O�O�T�� 

formaat en 
�s�����H�E�T���S�O�O�R�T���B�O�O�M����
U kunt dit sturen naar  
redactie.elkkwartaal@gmail.com. 

TEKST: INGEBORG KRIEGSMAN - BEELD: ALMA EVENHUIS, HANNE WILZING, INGEBORG KRIEGSMAN

Het moet heerlijk zijn om te wandelen 
in de Luthergarten, tussen al die 
prachtige bomen. Ik had dit graag 
willen doen deze zomer, zodat ik een 
recente foto van beide bomen bij dit 
artikel kon plaatsen. Mijn reis is helaas 
verschoven, de foto’s houdt u tegoed. 
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Nieuwe synode
Er had zich voor de verkiezingen, 
begin dit jaar, een bemoedigend aan-
tal mensen kandidaat gesteld; zij 
wilden een deel van hun tijd graag 
besteden aan het synodewerk. Ongeveer 
de helft van de leden uit de periode 
2017–2021 gaf aan niet meer beschik-
baar te zijn voor een volgende zittings-
periode óf zou de reglementair vast-
gestelde maximumtijd voor een aaneen-
gesloten zittingsperiode overschrijden.

De nu aangetreden synode is samen-
gesteld uit een mooie mix van ervaren 
en minder ervaren leden. Het is goed 
te weten dat het werk van de synode 
als belangrijk wordt gezien. Persoonlijk 
vind ik het geweldig te zien dat dit 
ook geldt voor jongeren; we mochten 
in de nieuwe synode ook enkele jonge 
leden verwelkomen. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat alle leden hun eigen 
inbreng en waarde zullen hebben en 
verheug me op een fijne en vrucht-
bare samenwerking. De eerste synode-
vergadering was op 26 juni (in per-
soon, op Hydepark – Doorn) en deze 
bijeenkomst gaf veel vertrouwen voor 
de toekomst.

De periode achter ons
De pandemie neemt af, het vaccinatie-
niveau neemt toe, en er komt (veel) 
meer ruimte voor dingen die we tot 
anderhalf jaar geleden zo gewoon 
waren te doen. Meerderen onder u 
hebben van nabij ervaren dat het 
Covid19-virus veel persoonlijk leed 
kan brengen. Ziekte, eenzaamheid,  
je naasten moeten missen in direct 
contact en wellicht persoonlijk verlies 
van een dierbare. Medeleven en aan-

dacht van velen, ook vanuit de kerk-
gemeenschappen, waren velen tot 
steun - en nog steeds.

De wereld gaat weer open
Nu de crisis beteugeld lijkt, opent de 
wereld langzaamaan. Dit schept ook 
de mogelijkheid voor de synode verder 
gevolg te geven aan een van de prio-
riteiten voor de komende periode: het 
persoonlijk ontmoeten van gemeente-
leden in den lande. Er was hier een 
begin mee gemaakt, totdat Covid roet 
in het eten gooide. De synodeleden 
pakken dit nu weer op; het is belang-
rijk in direct contact met u te zijn, 
elkaar op te zoeken, te ervaren wat u 
bezighoudt en beweegt. Er is een basis-
schema opgesteld voor het organiseren 
van bezoeken aan gemeenten, en we 
gaan hiermee weer aan de slag voor 
een verdere invulling. Meer hierover 
leest u in de volgende elkkwartaal.

Lutherdag
Ook het plan voor de organisatie van 
de landelijke Lutherdag/het Luther 
Festival is weer opgepakt. Met als 

nieuwe datum zaterdag 25 juni 2022. 
Er is al veel voorbereidend werk 
gedaan; het gaat nu om de verdere 
invulling en afronding. Hulp hierbij 
- voor een taak, hoe klein ook - is 
nodig en zeer welkom. Wilt u, als 
gemeente of instelling, een mooi 
project presenteren? Ook van harte 
welkom. Aanmelding en informatie 
via het synodesecretariaat, Cathy van 
Beek, luthersesynode-secretaris@
protestantsekerk.nl.

Lutherborrel
De afgelopen periode zonder per-
soonlijke ontmoetingen leverde ook 
positieve dingen. Zoals de ‘Luther-
borrel’ via Zoom. Een ongedwongen 
online bijeenkomst, voor kerken-
raads- en synodeleden, predikanten 
en classisvertegenwoordigers, waarin 
ieder zijn of haar verhaal doet of 
gewoon even kan bijpraten. We gaan 
hiermee door; sinds eind augustus 
zijn al ontmoetingen gepland. Aan-
melden kan via het synodesecretariaat 
(zie boven).

Uit de synode
In de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam werd op  
26 mei de nieuw gekozen synode geïnstalleerd.  
Onder de kop ‘officiële mededelingen’ gaf oud-
voorzitter Erik Fledderus acht jaar concrete informatie 
over belangrijke feiten en officiële besluiten ‘uit 
de synode’. De nieuwe voorzitter, Maarten van der 
Wouden, zet zo voort.

De evangelisch-lutherse synode (ELS) voor de periode 2021-2025 is 
geïnstalleerd en in de nieuwe samenstelling vergaderde zij op 26 juni. Aan 
mij de eer voor deze termijn het voorzitterschap van de ELS te bekleden. 
Met respect en bewondering leerde ik mijn voorganger Erik Fledderus 
kennen als een betrokken voorzitter die deskundig en met gevoel voor 
verhoudingen de synode mede leidde. Er zijn dus ‘grote schoenen te 
vullen’ en opvolging zie ik als een mooie uitdaging.
Ik bedank Erik graag voor zijn lange inzet, zijn stijl en de fijne omgang. 
Ook dank ik de synodale commissie voor het vertrouwen in mij gesteld en 
voor de voordracht als kandidaat-voorzitter, eerder dit jaar.

TEKST: MAARTEN VAN DER WOUDE, VOORZITTER EVANGELISCH-LUTHERSE SYNODE
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De geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau is sterk verbonden met de vroe-
gere Nederlandse Hervormde Kerk, waarin het gedachtegoed van Johannes 
Calvijn de hoofdrol speelt. Toch moet de invloed van Maarten Luther niet 
onderschat worden. Al vanaf Willem van Oranje, zoon van lutherse ouders, 
zijn er lutheranen aan het hof te vinden. 
In het najaar van 2021 vertelt het Luther Museum hun verhaal met portretten, 
persoonlijke documenten en objecten uit koninklijk en luthers bezit. Hoogte-
punt zijn twee brieven van Maarten Luther zelf uit het Koninklijk Huisarchief. 
Niet de koningen en koninginnen, maar vooral hun aangetrouwde partners 
zullen in de schijnwerpers staan. Met Luther & Oranje hoopt het Luther 
Museum bezoekers een nieuw perspectief te bieden op de relatie tussen het 
Huis Oranje-Nassau en religie in Nederland.
De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij steun van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds.

Luther & Oranje - 7 oktober 
2021 t/m 9 januari 2022

Al sinds begin ‘corona’ initieerde de 
synodale commissie maandelijks een 
online lutherborrrel voor doelgroepen 
als (classis)predikanten, synodeleden, 
kerkenraadsleden en andere direct 
betrokkenen bij het lutherse lande-
lijke werk. Deelnemers spraken en 
luisterden, achter hun eigen scherm 
en dito sapje&hapje, naar en met 
elkaar over wat hen bezighield, hoe 
de lockdown tot creatieve oplossin-
gen voerde of ‘hoe het helemaal niet 
meeviel’ …

Lutherborrel: geprolongeerd
Voor dit initiatief was van meet af 
aan veel belangstelling, ook van 
mensen die ‘buiten’ de aangeschreven 
doelgroep vielen. Daarom wordt nu 
een bredere groep uitgenodigd om 
deel te nemen aan online lutherborrels 
in het komende jaar, open voor ieder 
die - in wederzijds contact - graag 
van gedachten wil wisselen over wat 
ons allen (luthers en gemeentelijk) 
bezighoudt. Vooral kerkenraden 
wordt gevraagd om hieraan in hun 
gemeenten bekendheid te geven. 

De eerste digitale lutherborrel in uit-
gebreidere vorm was op 25 augustus jl. 
Nu dus maandelijks te vervolgen, na 
intekening bij Cathy van Beek via 
luthersesynode-secretaris@ 
protestantsekerk.nl. Zij stuurt een dag 
voor de betreffende lutherborrel een 
link voor de Zoombijeenkomst.

Luthers Dagboek 
2021-2022
Het Dagboek - van Advent tot Advent 
- is weer in de maak. Ieder die een 
vermelding heeft in het adresgedeelte, 
controleer of die gegevens (nog)  
correct zijn. Wijzigingen of aanpas-
singen? Geef die door, liefst per e-mail, 
aan els@protestantsekerk.nl.
Dat kan tot uiterlijk 30 september 
2021. Geen wijziging of aanpassing? 
Dan hoeft u niets te doen en blijft de 
huidige vermelding gehandhaafd.

De SLUB verhuist
De SLUB (Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel) gaat 
in de loop van dit jaar verhuizen van Den Haag naar Amster-
dam. Ook het Antiquariaat verhuist mee. Bestellingen en de ver-
zending van het ‘Luthers dagboek’ zullen via Amsterdam plaatsvinden.
De lopende zaken worden waargenomen door Anders van der Meij en Hans Bas Val.
Berichten kunnen via e-mail worden verstuurd naar slubdenhaag@hetnet.nl. De 
SLUB is telefonisch niet meer bereikbaar. Zodra de exacte details (adresgegevens, 
contactpersonen, bestelinformatie enz.) bekend zijn, volgt nader bericht.

elkkwartaal
Niet of juist wel graag ontvangen?
Reageer altijd rechtstreeks naar de dienstenorganisatie Protestantse Kerk via 
abonnementen@protestantsekerk.nl of (030) 880 18 80. Informatie over uw 
(lutherse) inschrijving in het ledenregister: vraag als eerste uw kerkenraad!

Open van donderdag t/m zondag van 
11.00 tot 17.00 uur. Adres: Nieuwe  
Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam, 
(020) 214 21 12, luthermuseum.nl.
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