Draaiboek actie Deel je Tafel - met vluchtelingen k k

Deel je tafel en heet gevluchte mensen welkom

Congolees geitenvlees met griesmeel, Syrische kip met salade, vegetarische

erwtensoep, Iraakse rijst, Poolse worst en Betuwse appeltaart. Het kan allemaal op één menu wanneer je
meedoet aan Deel je tafell Kerk in Actie organiseert deze landelijke actie jaarlijks samen met kerken,
scholen en gezinnen om vluchtelingen te laten weten dat ze welkom zijn en hen te helpen om zich hier thuis
te voelen. Door ook mee te doen aan Deel je tafel draag je eraan bij dat viuchtelingen zich welkom weten in
Nederland en dat ze zich hier thuis gaan voelen.

Waarom Deel je Tafel met viuchtelingen

Mensen in de kerk hebben een open oog en oor voor de nood in deze wereld! Dat geldt zeker ook voor de
zorg voor viuchtelingen. De meeste gemeenten zijn op de één of andere manier actief bij hen betrokken.
Dat is heel belangrijk, omdat uit onderzoek blijkt dat in Nederland de meeste vluchtelingen zich eenzaam
voelen. Terwijl vriendschappen heel belangrijk zijn voor succesvolle integratie.

Als christenen zijn wij ‘van nature’ vreemdelingen, in navolging van Jezus die geen plek had om zijn hoofd
neer te leggen (Mt 8:18-22). Wij zijn geroepen om te zien naar de wees, de weduwe en de vreemdeling.

Samen vormen we de langste tafel van Nederland!

In voorgaande jaren was de actie (toen onder de naam Tafels van Hoop) een groot succes: Steeds deden
tientallen gemeenten mee en ontmoetten zo’n 3.000 gemeenteleden en vluchtelingen elkaar tijdens
gezamenlijke plaatselijke maaltijden!

Ook dit jaar nodigen we je uit om in de week van 20 juni, Wereldvluchtelingendag, in actie te komen en met
elkaar weer de langste tafel van Nederland te dekken. Hoe? Door plaatselijk met vluchtelingen aan tafel te
gaan, in je kerk, in het buurthuis of gewoon thuis, en het aantal deelnemers door te geven aan Kerk in Actie.
Alle tafels in onze gemeenten samen vormen dan de langste tafel van Nederland.

Doe mee aan de actie! Meld je tafel aan op protestantsekerk.nl/20juni. Zo kunnen we je informeren over
het verloop van de actie. Er is een leuke flyer gemaakt om bij de actie te verspreiden. Vermeld bij
aanmelding s.v.p. het gewenste aantal flyers (max. 100 ex. gratis).

Nodig vluchtelingen uit AZC’s of noodopvang, Oekraiense vluchtelingen of mensen met of zonder
verblijfsstatus uit bij u in de gemeente of bij u thuis. Eet en praat samen of doe een spelletje. Lach, zing of
huil over verhalen die u hebt meegemaakt. Zo geven we een krachtig signaal af dat vluchtelingen erbij
horen en we in Nederland met elkaar een gastvrij land willen zijn! Komt de week van 20 juni je niet goed
uit? Dek dan uw tafel op een andere datum, maar geef s.v.p. je activiteit ook dan aan ons door!

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Kerk in Actie, info@kerkinactie.nl, tel. 030-8801456

Tip: Op 25 juniis de collecte van Kerk in Actie voor viuchtelingen in Colombia. Als je je tafel deelt, kun je ook
giften inzamelen voor mensen in Colombia die van huis en haard verdreven zijn.

Veel succes en plezier gewenst!


https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/doe-mee-met-wereldvluchtelingendag/
mailto:info@kerkinactie.nl
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-werelddiaconaat-colombia/

Draaiboek voor Deel je Tafel

Tips om contact te leggen met viuchtelingen

Inspirerende voorbeelden van Deel je Tafel december 2018
Deel je Tafel Gespreksvragen

Zeven praktische tips uit een workshop
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Deel je Tafel: Tien tips uit Montfoort 1

Draaiboek voor Deel je Tafel

1. Bespreek de oproep om mee te doen (de tekst hierboven) in je diaconie of groep. Stel jezelf de vraag:
Wie heeft (bijvoorbeeld als vrijwilliger) al contacten met vliuchtelingen? Bv. met inwoners met een status
(statushouders), Oekrainse vluchtelingen of met de bewoners van het naburige AZC of noodopvang. Betrek
hen bij de actie! Vraag ook je predikant. Vaak heeft hij / zij al contacten.

Lees op www.kerkinactie.nl/deeljetafel meer over de actie.

FGENDA

Wanneer? Advies: de eerstkomende vergadering van jullie diaconie.

2. Leg contacten. Zijn er nog geen contacten met statushouders, benader dan de lokale afdeling van
VluchtelingenWerk of vraag op het gemeentehuis na welke organisatie verantwoordelijk is voor begeleiding
van vluchtelingen. (of Google “naam burgerlijke gemeente” begeleiding vluchtelingen).
Zijn er nog geen contacten met het AZC of noodopvang, benader dan de locatiemanager en/of de lokale
afdeling van VluchtelingenWerk op het AZC of de noodopvang. Hieronder vind je tips om contact te leggen
met vluchtelingen. Veel migrantenkerken en moskeeén tellen vliuchtelingen onder hun leden. Werk samen
met migrantenkerken en moskeeén bij u in de buurt.
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Wanneer? Ons voorstel is om zo snel mogelijk contacten te leggen, zodat mensen tijd hebben

om erover na te denken en te reageren.

3. Regel de praktische zaken met de mensen van COA, VluchtelingenWerk, migrantenkerk / moskee en

vluchtelingen zelf:

- Waar vindt de actie Deel je Tafel plaats? (in je kerk? in een wijk- of verenigingsgebouw? thuis?)

- Bespreek het programma:

- Ga je samen eten? Vraag gemeenteleden / leden van je groep en vluchtelingen te helpen.

- Ga je samen muziek maken? Vraag dan wie er een muzikale bijdrage wil leveren.

- Nodig je speciale gasten uit, zoals een gemeenteraadslid, muzikant of koorleden, regel dit op tijd.

- Ga je samen spelletjes doen? Regel dan op tijd bv. de sjoelbakken.

- Regel vervoer dat mensen erheen kunnen komen (sommige AZC’s liggen ver van de woonwijken)
AGENDR

Wanneer? We adviseren zo snel mogelijk te beginnen met de praktische uitwerking.


http://www.kerkinactie.nl/deeljetafel

4. Meld je actie aan op protestantsekerk.nl/20juni. Zo kunnen we je informeren over het verloop van de
actie. Er is een leuke flyer gemaakt om bij de actie te verspreiden. Vermeld bij aanmelding s.v.p. het
gewenste aantal flyers (max. 100 ex. gratis).

5. Zorg voor publiciteit en denk aan:

- Je kerkblad,

- Huis-aan-huis-bladen. Denk aan een persbericht. Als iemand van de plaatselijke krant wil langskomen om
een foto te maken, denk er dan aan of mensen herkenbaar in beeld willen komen.

- Websites (vermelding op de ‘agenda’ pagina van de website van je gemeente).

- Persoonlijke afkondiging in je kerkdienst. Vooral in de laatste weken.

- Maak vooral mond tot mond reclame en nodig mensen persoonlijk uit.
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Wanneer? Denk aan de inleverdata van de kopij.

6. Week van 20 juni, actiedag!

- Zorg dat er vanuit de organisatie tijdig mensen aanwezig zijn om iedereen welkom te heten.

- Richt de ruimte gezellig in. Bv. met een bord met Welkom in verschillende talen.

- Heet alle gasten hartelijk welkom. Nieuwkomers zullen een woord van welkom in hun taal erg op prijs
stellen.

- Wees erop voorbereid dat niet iedereen alles lekker vindt, en dat voedsel in andere culturen soms een
andere betekenis heeft dan bij ons. (bv. het is erg Nederlands-calvinistisch om ‘je bord leeg te eten / niets
weg te gooien’). Respecteer dat mensen er anders mee omgaan. Het gaat om de ontmoeting. Dikwijls is
halal eten gewenst (als je moslim gasten hebt, dus koop je dan vlees, haal het bij de halal slager).

- Respecteer elkaars geloof. Zing geen christelijke liedjes als je gasten moslim zijn.

- Maak een foto van je ‘Deel je Tafel’ bijeenkomst, maar vraag tevoren toestemming aan iedereen of ze
herkenbaar in beeld willen.

- Mail of app je foto naar Kerk in Actie (info@kerkinactie.nl).

- Bedank na afloop iedereen en zorg ervoor dat de mensen weer veilig thuiskomen.

8. Bespreek de actie na afloop

- Blik terug op de actie in je diaconievergadering. Wat ging er goed, wat kan beter? Zijn er ideeén naar voren
gekomen voor een vervolg contact? Hoe ga je dat aanpakken?

- Vertel ons over je acties. We horen graag hoe het ging en of het een vervolg krijgt.

Tips:

- Begin op tijd met de voorbereidingen, vooral het leggen van goede contacten is bij deze stap belangrijk.

- Het is belangrijk om duidelijk te maken dat we de actie Deel je Tafel doen om vluchtelingen welkom te
heten en hen te laten merken dat ze erbij horen. Wij doen deze actie vanuit de kerk. Wij geloven dat ieder
mens een schepsel van God is. Maar toon vooral respect voor de cultuur en het geloof van de vluchtelingen
met wie je contact zoekt. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk zegt het zo: “Wij helpen mensen
niet opdat ze christen worden, maar omdat wij christen zijn.”


https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/doe-mee-met-wereldvluchtelingendag/
mailto:info@kerkinactie.nl

Tips om contact te leggen met viuchtelingen

1. Tips om contact op te nemen met mensen die verblijven in een Asielzoekerscentrum

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. De
namen en adressen van AZC’s in je buurt staan vermeld op www.coa.nl (locatiezoeker)

Neem contact op met de leiding van het AZC (het COA ter plaatse) of met de organisatie VluchtelingenWerk
www.vluchtelingenwerk.nl (zie ook onder punt 2).

Voor het bezoek aan een AZC gelden regels: www.coa.nl Zo mag je er zonder voorafgaande toestemming
niet fotograferen of folders uitdelen.

2. Tips om contact op te nemen met statushouders, mensen met een vluchtelingenstatus die wonen in
een gemeente

Bijna alle gemeenten in Nederland hebben een taak om viuchtelingen met een verblijfsvergunning te
huisvesten. Aantallen staan op www.rijksoverheid.nl (zoeken op ‘huisvesting vergunninghouders’).

Er wonen dus bijna altijd wel vluchtelingen in je gemeente. VluchtelingenWerk begeleidt hen niet alleen
tijdens hun verblijf in een AZC, maar ook helpt ze in veel gevallen (sommige gemeenten hebben dit
uitbesteed aan andere organisaties) met inburgeren en wegwijs worden in een gemeente. Neem contact op
met de lokale afdeling van VluchtelingenWerk. Sommige zijn actief in AZC'’s, andere in (burgerlijke)
gemeenten

Je vindt de afdeling voor jouw gemeente op: www.vluchtelingenwerk.nl/over-ons.

3. Tips om contact te leggen met plaatselijke migrantenkerk / moskee

We adviseren om met een paar mensen eerst een kerkdienst (migrantenkerk) of het vrijdaggebed (moskee)
te bezoeken en na afloop kennis te maken met de bezoekers. Vraag dan of je bestuursleden van de
migrantenkerk / de moskeevereniging kunt spreken. Schat in of het verstandig is om direct bij je eerste
bezoek je plannen op tafel te leggen of dat het beter is dat bij een volgende afspraak met de bestuursleden
te doen. Wees open over je bedoelingen en benadruk dat het bij Deel je Tafel gaat om wederzijds respect en
aandacht voor de vluchteling in ons midden.


http://www.coa.nl
http://www.vluchtelingenwerk.nl
http://www.coa.nl
http://www.rijksoverheid.nl
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/over-ons

Inspirerende voorbeelden van Deel je Tafel december 2018

(de actie werd toen gevoerd onder de naam Tafels van Hoop)
Maurik - Tafel van Hoop opnieuw succes

Burgemeester van Buren tijdens Tafel van hoop: “Benut de mogelijkheden die je krijgt en wees welkom in
jullie nieuwe vaderland”. Vierenzestig (!) mensen zaten aan de Tafel van Hoop in de Sint Maartenskerk van
Maurik. We aten zeer gevarieerd uit vele culturen:
Congolese geitenvlees met griesmeel, Syrische kip met
salade, vegetarische erwtensoep, pannenkoeken en
erwtensoep, Syrische kip met rijst en lamsgehakt was
halal. Stamppot zuurkool met worst was dat niet. Eritrese
“pannenkoeken” met bijbehorende saus. De Iraakse en
Iraanse rijst met heerlijke sauzen. Poolse worst en
vleeswaren. Wethouder Daan Russchen van de burgerlijke
gemeente Buren van onder andere participatie was voor
het eerst in ons midden. Hij woont zelf ook nog maar 5
jaar in Maurik en kan op die manier meemaken wat het is
om je thuis te gaan voelen in Maurik. Al beseft ook hij zeer wel dat hij heeft gekdzen voor een verhuizing
naar ons mooie dorp en dat dit niet geldt voor mensen die vanuit een AZC een woonplaats krijgen

toegewezen.

Twijzelerheide - Verhalen die je raken

“Zaterdag 22 december organiseren we weer een tafel van hoop in Twijzelerheide. Eind oktober hielden we
ook een Tafel van hoop. Hier was het blad Petrus bij aanwezig. We hadden toen ongeveer 23 gasten en 18
gemeenteleden. De kaarsenstandaard (zie foto) gebruiken we nog steeds bij Tafels van hoop. Ook op 22
december hopen we weer op ongeveer 20-25 gasten te verwelkomen. De gasten komen uit het AZC in
Burgum. Maar ook statushouders uit eigen dorp of omliggende dorpen zijn (weer) uitgenodigd. Samen eten,
samen spelletjes doen, samen praten. Ontroerende verhalen, verhalen die je raken. Handen en voeten
geven aan je geloof. maar ook samen in de kerk een kaarsje aansteken voor de mensen die het moeilijk
hebben. Of voor mensen waar je aan denkt in deze tijd. Mensen dichtbij, maar ook mensen die nog in het
vaderland wonen. Een lichtpuntje in een moeilijke tijd. Heel universeel!

Met wie zou Jezus in deze tijd aan tafel zijn gegaan................!

Vriendelijke groet, Alma van der Boon, Twijzelerheide (Gereformeerde kerk)
Zuidwolde Drenthe - Kliederkerk

In de Ontmoetingskerk in Zuidwolde combineren ze de Tafel van hoop met de Kliederkerk. “Wij gaan zondag
samen eten. We hebben inmiddels 35 gasten, jong en oud”, schrijft Suzanne Groote. “We hebben op deze
ochtend eerst Kliederkerk met als thema: Geloof in een veilige plek. En maken dan alvast de toetjes. De
Kliederkerk begint om 10.00 uur en het eten is om 12.00 uur.

Linzensoep en groentesoep staan op het menu.”



Hardenberg - Naaste worden en zijn

In Hardenberg hebben de diaconie en de ZWO-commissie samen een goed bezochte maaltijd
georganiseerd. Een plaatselijke groep vrouwen verzorgde de maaltijd onder begeleiding van de Eettafel
Hardenberg (onderdeel Vluchtelingenwerk Hardenberg). Er waren Eritrese pannenkoeken, Syrische hapjes,
Hollandse stamppot en veel meer lekkers. De jongeren van de tienergroep verzorgden het toetje, dat als
thema had 'bruggen' bouwen. Het was een brede en gemengde groep met allerlei mensen die korter of
langer in Hardenberg wonen, denk hierbij aan asielzoekers en statushouders. Ook vluchtelingen met een
Nederlandse nationaliteit waren hierin betrokken.

Wat deze dag zo bijzonder maakte is dat er vanuit de PKN
Hardenberg-Heemse een samenwerking is aangegaan met
verschillende doelgroepen. Denk hierbij aan
Vluchtelingenwerk Hardenberg, Eettafel Hardenberg,
buddy-project, tieners van de kerk, ZWO commissie
Hardenberg en Diaconie Heemse. De koster van PKN
Hardenberg-Heemse (J. Meerveld) heeft voor meer dan 80
personen een overheerlijke Nederlandse groente gemaakt.
Door deze samenwerking is ‘De dag van de Migrant’ tot
een bijzondere gebeurtenis gemaakt, waar nog veel over is
nagepraat door de aanwezigen.

De KRO/NCRV hebben hier opnames gemaakt voor het programma ‘Met hart en ziel’
https://www.kro-ncrv.nl/methartenziel

Hattem - Catechisanten ontmoeten leeftijdsgenoten

In Hattem hebben acht catechisanten van de gereformeerde kerk "de open poort" zeven jonge
vluchtelingen uit Hattem ontvangen voor een gezamenlijke maaltijd. Het eten was grotendeels door hun
ouders klaargemaakt. Maar de contacten moesten echt zelf over en weer gelegd worden. Dat was wel
wennen, maar is uiteindelijk heel goed gelukt. Ik dank u hartelijk voor uw folder "Kerk in Actie", die mij op
het idee bracht dit zo in gang te zetten. Het was een catechisatieles, waarin jonge mensen hebben ervaren
dat ze echt zelf iets konden doen wat ertoe deed, waarin ze Jezus kunnen volgen.

Groeten van Douwe van Dijk

Zuidhorn - Eten met en uit verschillende culturen

Dinsdagavond 18 december hebben in Klein Hanckema in
Zuidhorn vluchtelingen en inwoners van Zuidhorn samen gegeten.
De gerechten zijn door de deelnemers van de maaltijd bereid. En
zodoende is er een heerlijk buffet ontstaan, met een voor- hoofd
en nagerecht. Er is gegeten uit verschillende

culturen. De zaal in Klein Hanckema was vol, 60 personen hebben
heerlijk gegeten.

Met vriendelijke groet, Anke Brandsen



https://www.kro-ncrv.nl/methartenziel

Barendrecht - Het belangrijkste: een goede en ontspannen sfeer

“Gisteren (18 december) hebben we met 45 a 50 mensen gegeten aan de Tafel van Hoop in Barendrecht.
We hadden een buffet besteld waar heerlijk van gegeten is, maar nog belangrijker: er heerste een goede en
ontspannen sfeer. Er waren vooral mensen uit Eritrea en zij waren met hun hele gezin aanwezig zodat er
veel kinderen waren. Voor de kinderen hadden we ook een paar tafels gemaakt waar ze wat konden
knutselen. Na afloop hielpen ook de gasten mee met het opruimen. Kortom: het was een warme
ontmoeting. Vorig jaar op 18 december hebben we de eerste Tafel van Hoop gehouden en omdat het toen
ook al zo leuk was hebben we op 14 mei weer een tafel georganiseerd. Dit jaar denken we dat ook in juni
weer te doen. Hartelijke groet en alvast goede feestdagen gewenst
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Cobi Louws

Barendrecht: eerst een lege, dan een volle tafel!
Hoogland - Ontmoeting van twee kerkgemeenschappen

Sinds juni kerkt de Eritrese Orthodoxe gemeente elke twee weken op zaterdagmorgen in De Inham, het
kerkgebouw van de gelijknamige wijkgemeente in Amersfoort-Noord en Hoogland. Met een klein
voorbereidingsgroepje uit beide gemeenten hebben we op 19 december een gezamenlijke maaltijd
georganiseerd. ledereen die kwam nam zelf eten mee, en zo konden we genieten van Eritrese pannenkoek,
Indonesische noedels, Hollandse stamppot en nog veel meer. We moesten tafels bijzetten want er kwamen
wel 40 mensen, meer dan we hadden gedacht. Mooi was dat we de maaltijd samen zijn begonnen met een
gebed in het Tigrinya en het Nederlands, en dat beide voorgangers tijdens de maaltijd hebben verteld over
het geloof en de kerktradities. Er werd geanimeerd gepraat in gemixte groepjes en toen het tijd was om de
kleine kinderen naar bed te brengen hebben we samen afgewassen en opgeruimd. Voor herhaling vatbaar!

Ook een aantal collega’s van Kerk in Actie ging het land in naar Tafels van hoop

Zo was Evert van Bodegom te gast in Arnhem: “Het gesprek
was erg geanimeerd. Ik denk dat er zo'n 60 personen waren.
Als bezoeker zat ik met een Syrische familie aan tafel en
misschien kom ik wel in de krant want er was een fotograaf
en aan onze tafel werd heel veel gelachen! De zoon uit dit
gezin (19 jaar) was in 60 dagen naar Nederland gelopen.”
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Deel je Tafel Gespreksvragen

Wat is je (uw) favoriete

e maaltijd, (nationale) gerecht

e muziek, radio- TV-programma

e TV-ster, popidool of zanger

e sport

e ... (zelf aanvullen)
Welke feestdagen vind je (vindt u) belangrijk?
Wat is een goede manier om elkaar te begroeten bij jullie?
Wie is belangrijk (of belangrijk geweest) in je (uw) leven?
Waar ben je (bent u) goed in?
Waar word je (wordt u) blij van?

Heb je (hebt u) familie? Wil je (wilt u) daar iets over vertellen?

Wat vind je (vindt u) leuk aan Nederland? Wat is er niet zo leuk?

Hoe zeg je .... injullie taal?
DOEN
e respect voor elkaar hebben
e je proberen in te leven in de ander, belangstelling voor elkaar hebben
e praten vanuit de ‘ik’ vorm (ik vind, ik heb meegemaakt etc.)
e beseffen dat het een ontmoeting van mensen met verschillende culturen is
e plezier met elkaar hebben

NIET DOEN
e vragen naar iemands vluchtverhaal. Dit moeten zij al heel vaak vertellen, bv. aan de
autoriteiten van de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst)
e moraliseren, beoordelen, afwijzen

TIP - Hoofd-hart-handen
e naast praten met elkaar is het ook leuk om dingen te doen met elkaar, samen koken,
muziek maken, dansen, creatief bezig zijn (bv. tekening maken over bepaald thema)



Zeven praktische tips uit een workshop

1. Hoe organiseer je Deel je Tafel?

De gouden tip: niet alleen maar samen. Vorm een projectgroep. Zoek contact met mensen die al contacten
hebben met vliuchtelingen / ‘nieuwe burgers’. En sluit aan bij bestaande groepen, zoals een vrouwengroep,
een taalcafé of een maaltijd groep.

2. Hoe nodig je mensen uit?

Nodig mensen persoonlijk uit. Herhaal de uitnodiging. Geef uitnodigingen of flyers. Het werkt ook goed via
bestaande contacten. Vraag of mensen een gerecht willen meenemen uit hun cultuur.

3. Hoe weet je hoeveel mensen er komen?

Dat weet je niet altijd van tevoren! Je kunt het wel inschatten als je werkt via bestaande groepen. We
hoorden van een vluchtelingen-vrouwengroep, die allemaal met hun gezin zouden komen en ook een
‘Nederlands’ gezin meenemen.

4. Wat voor eten maak je?

Bespreek dit met elkaar tijdens de voorbereidingen. Een maaltijd is een ontmoeting van mensen uit
verschillende culturen, en iedereen heeft z’n eigen eetgewoonten. Vraag de deelnemers ook om zelf eten te
maken, en organiseer eens een kookworkshop!

5. Hoe ga je het gesprek aan?

Probeer te zoeken naar wat verbindt, bv. “heb je twee dochters, oh wat leuk, ik heb er ook twee”. Een
gespreksstarter kan ook zijn om de ingrediénten van de maaltijd in ‘droge vorm’ op tafel te leggen. Schakel
ook mensen in die als tolk kunnen helpen.

6. En wie zal dat betalen?

Je kunt mensen vragen zelf eten mee te nemen, dat scheelt. Maar je kunt ook tijdens de maaltijd ‘met de
pet rondgaan’ voor een vrijwillige bijdrage. Een gemeente hield er een collecte voor in hun kerk. Daarnaast
kun je een beroep doen op fondsen of de diaconie.

7. Van eenmalige ontmoeting naar bondgenoot?

Je kunt tijdens de maaltijd indrukwekkende verhalen horen of de vraag krijgen om hulp. Geef duidelijk aan
hoe je omgaat met hulpverzoeken. Schakel deskundigen in, bv. diakenen of anderen die vluchtelingen
kunnen helpen integreren. Kijk op de website van de burgerlijke gemeente. Wijs mensen ook op hun eigen
verantwoordelijkheid. Maar stel je open en laat je verrassen. Wie weet hoeveel moois er uit een eerste
contact kan voorkomen!



Deel je Tafel: Tien tips uit Montfoort

Een prachtige zomeravond. Bij de kerk ‘De Rank’ in Montfoort staan de tafels al buiten. Binnen tref ik een
gemengde groep ‘oude en nieuwe Montfoorters’. Er klinkt Nederlands, Arabisch en Tigrinya. In het zaaltje
hangen slingers. Een bandje zorgt voor een muzikale bijdrage (tip 1). Op een tafel worden zelfgemaakte
tomatensoep en salades neergezet (tip 2).

Diaken Marja Hanko staat me al op te wachten: “Welkom bij de 23e editie van ons maandelijkse Hap Snap
café! Het is mooi weer en voor de moslims is het de vastenmaand Ramadan, daarom zijn er niet zoveel
mensen als anders,” haast ze zich eraan toe te voegen (zie tip 3). “We zijn hiermee begonnen om elkaar als
oude en nieuwe Montfoorters beter te leren kennen. Het was een initiatief van Stichting Vredeseducatie, de
lokale afdeling van Vluchtelingenwerk, en de Protestantse Gemeente De Rank die al jaren samenwerkten in
het plaatselijke Vredesplatform (zie tip 4).

Kinderprogramma

Ik beland aan tafel bij Eefje (16) en Floor (15). Zij draaien sinds een half jaar het kinderprogramma. “Het is
zo leuk om met de kids een handshake te doen”, zegt Eefje. “We hebben Syrische en Eritrese kids”, vult
Floor aan. “Er komen iedere keer tussen de 10 en 25 kinderen, soms wel 30. Ze voelen zich in de groep ook
steeds beter thuis.” (zie tip 5). “De kids kunnen goed Nederlands, dat leren ze ook op school. Kinderen uit
verschillende landen kunnen goed met elkaar omgaan. Ze hebben allemaal iets wat ze leuk maakt!” “We
doen activiteiten als kleuren in kleurboeken, bal overgooien, tafeltennis, sjoelen. Er zijn activiteiten voor de
kinderen van 4-12 jaar en voor de jongeren van 12-16.

Marja: “Voor volwassenen heb ik weleens een spelavond georganiseerd ‘Abraham-lbrahim’. Een
Nederlandse pastor en een moslim-vrouw vertelden over christendom en islam, en vragenderwijs gingen
we met elkaar in gesprek aan de hand van gesprekskaartjes. Dat was erg leuk, omdat mensen elkaar zo echt
beter leerden kennen!” (zie tip 6).

Een Eritrese familie voelt zich hier duidelijk thuis. Het is hier een veilige plek om de taal te leren en
contacten te leggen. Er zijn diverse taalgroepjes (zie tip 7). Een oudere mevrouw van 86 uit de gemeente
geeft een jonge Eritrese vrouw taalles. Marja: “Zij ziet haar als haar oma, en voor ons gemeentelid is zij als
een kleindochter.”

Hap Snap café

Vinden mensen nu ook de weg naar betaald werk via het Hap Snap café, wil ik weten. Een flink aantal
mensen zit nog in hun inburgeringstraject. Ze willen dat halen en eerst goed Nederlands leren. Logisch dat
het halen van het inburgeringsexamen enorm belangrijk is. Halen ze het niet, dan moeten ze in het ergste
geval hun lening (tot € 10.000) terugbetalen (zie tip 8). Marja: “De samenwerking met de werkgevers hier in
Montfoort en omgeving is heel goed. Zo hebben we diverse mensen een stageplek kunnen bezorgen, of
zelfs een baan (tip 9). Een jonge Eritrese man vertelt met gepaste trots hoe hij in het naburige lJsselstein
een baan heeft gekregen als monteur in een bedrijf dat liften maakt. Een ander vult aan: “Ik kom
oorspronkelijk uit Soedan, maar woon alweer een aantal jaren hier. Ze kennen mij hier als de postbezorger.
In het bedrijf waar ik werk ben ik lid van de Ondernemingsraad. Mijn collega OR-leden wil ik een keer
meenemen naar het Hap Snap café, zodat ze mensen uit andere culturen kunnen ontmoeten. Ik vind dat in
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mijn bedrijf mensen uit verschillende culturen veel te weinig contact hebben. Ze zitten zelfs in verschillende
bedrijfshallen.

Marja: “Het Hap Snap café heeft heel veel levendigheid gebracht in de Montfoortse gemeenschap. We
hebben geen buurthuis of openbare bibliotheek hier. Dus deze ontmoetingsplek voorziet echt in een
behoefte. Mijn droom is uitgekomen, dat mensen van verschillende geloven en culturen vreedzaam met
elkaar samenleven (tip 10).”

Tips voor je lokale actie Deel je Tafel

1. Maak het gezellig, kleed de ruimte waar je Deel je Tafel houdt leuk aan. Je kunt mensen vragen een
muzikale bijdrage te leveren.

2. Het hoeft niet veel te kosten! Gasten nemen graag eten mee. De enige kosten van het Hap Snap café was
de aanschaf van een warmhoudplaatje....

3. Volhouden loont. Het kost tijd om goede contacten op te bouwen. Een maandelijkse ontmoeting bouwt
regelmaat op. Niet iedereen kan of wil altijd komen. De ene keer zul je met meer mensen zijn dan de andere
keer.

4. Werk samen met andere organisaties ter plaatse.

5. Denk ook aan een programma voor de kinderen en jongeren. Betrek hier jongeren uit de gemeente bij.

6. Buiten de maaltijd kun je ook activiteiten organiseren om elkaar nog beter te leren kennen. Dit lijkt het
beste te gaan als de groep al een paar keer bijeen is geweest.

7. Mensen willen heel graag Nederlands leren. Behalve tijdens de maaltijd, kun je dat met hen oefenen
door taalgroepjes op te richten of mensen aan elkaar te koppelen als maatjes.

8. Luister goed naar statushouders ‘welke ballen ze in de lucht moeten houden’. Mensen die nog maar kort
een status hebben willen hun inburgeringsexamen halen. Ook zitten ze vaak nog in spanning om
familieleden in het land van herkomst of gezinshereniging.

9. Betrek het lokale bedrijfsleven erbij als je mensen wilt helpen met het zoeken naar een betaalde baan.

10. Droom en denk na waar je je inspiratie vandaan haalt! Je enthousiasme en motivatie is je grootste
kracht.
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