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Colofon

Redactie: Kerk in Actie.

Met dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze liturgische bouwstenen, speciaal de redactie
van De Eerste Dag en ds. Eva Bruggeman.

Voor meer informatie: info@protestantsekerk.nl tel. 030-8801880.

Leeswijzer

Deze liturgiesuggesties bieden we aan ter inspiratie om in een kerkdienst of viering rond
Wereldvluchtelingendag, 20 juni, stil te staan bij het lot van mensen wereldwijd op de vlucht,
inclusief zij die met een vluchtverhaal naar Nederland zijn gekomen.

We realiseren ons dat de Bijbel vol staat met verhalen van mensen op de vlucht (bv. Jakob, Mozes,
het volk Israél, Ruth, Jezus in Egypte...). Alle reden dus, lijkt ons, om als kerk aandacht aan het thema
te besteden.

Hoe? Dat bepaal je zelf! Beschouw de liturgiesuggesties als inspiratiebron. Grasduin, overweeg en
kies wat bij jou en je gemeente past.

Na de achtergrondinformatie (actualiteit en leesrooster) vind je suggesties voor in de dienst, en
vervolgens korte verwijzingen naar andere activiteiten. Meer materiaal over de andere activiteiten
vind je op dezelfde webpagina als waar deze liturgiesuggesties staan.

We hopen zo op inspirerende diensten en activiteiten, die mogen bijdragen aan empathie, begrip en
kennis van de situatie van mensen met een viluchtverhaal, en als het even kan mooie ontmoetingen
met hen.

Achtergrondinformatie

Grenzen doorbreken!

In 2022 werd een trieste grens doorbroken: voor het eerst waren er meer dan 100 miljoen mensen
op de vlucht. Hoewel tientallen miljoenen mensen in hun eigen land ontheemd zijn geraakt, denken
we meestal aan de grenzen tussen landen die mensen op de vlucht, op zoek naar veiligheid, moeten
passeren. Van Syrié naar Libanon, van Turkije naar Griekenland, binnen de Europese Unie.

Vaak zijn grenzen ‘snoeihard’. Hekken met prikkeldraad aan de Poolse grens met Wit-Rusland en op
de Balkan, Griekse patrouilleboten die vluchtelingen tegenhouden en terugduwen. De Libische
kustwacht die met steun van de Europese Unie bootjes terughaalt naar de kust waar mensen onder
erbarmelijke omstandigheden worden opgesloten...

Maar je kunt ook denken aan een ander soort grenzen: In de zomer van 2022 werden de grenzen van
de opvangcapaciteit van asielzoekers pijnlijk duidelijk. In Ter Apel slaagden de IND en het COA er niet
meer in alle asielzoekers op te nemen in de procedures en de opvang. Een gevolg van grenzen aan de
opvangcapaciteit in Nederland (qua huisvesting, onderwijs, zorg en draagvlak)? Of een gevolg van
jarenlang beleid om die opvangcapaciteit bewust te ‘begrenzen’?


mailto:info@protestantsekerk.nl

Juist in 2022 staken mensen ook grenzen over om elkaar de hand te reiken. Talrijke kerkelijke
gemeenten namen ontheemden op uit Oekraine. Kerken openden samen met stichting INLIA hun
deuren om asielzoekers crisisnoodopvang te verlenen. De Protestantse Kerk en de gemeente Kampen
vonden elkaar in het project de Thuisgevers, om statushouders sneller te laten verhuizen van
asielzoekerscentra naar een woning in een gemeente, en veel lokale initiatieven ontstonden.

In de week van 20 juni, Wereldvluchtelingendag, staan we daarom stil bij alle mensen op de vlucht.
Maar we putten ook hoop uit de Bijbelse boodschap. De lezingen voor deze zondag herinneren ons
eraan dat wie probeert te leven volgens God geboden en het goede zoekt voor alle mensen wordt
bemoedigd door niemand minder dan Jezus zelf!

Mensen op zoek naar veiligheid in 2023

Een trieste grens doorbroken

Nog nooit eerder waren in de wereld zoveel mensen op de vlucht. Wereldwijd gaat het om meer dan

100 miljoen mensen (zei de NOS al in mei 2022). Schatting UNHCR mid-2022: 103 miljoen mensen

Nieuwe golven van geweld en conflicten hebben het cijfer de afgelopen tijd volgens de VN tot een

"bizarre mijlpaal" gebracht. Uit gegevens van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties,
UNHCR, blijkt dat het aantal mensen dat op de vlucht is eind 2021 al was opgelopen naar 90 miljoen.
Door conflicten in Afrika en landen als Afghanistan en Myanmar steeg dat cijfer sindsdien tot meer
dan 100 miljoen.

Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de VN, Filippo Grandi noemt 100 miljoen een grimmig
cijfer: "Het is een record dat nooit had mogen worden gevestigd. Dit moet dienen als een
wake-upcall om destructieve conflicten op te lossen en te voorkomen, vervolging te beéindigen en de
onderliggende oorzaken aan te pakken die onschuldige mensen dwingen hun huizen te ontvluchten."
Van alle vluchtelingen wordt 69% opgevangen in een buurland. 74% van de vluchtelingen zit in lage-
of middeninkomenslanden. Helaas kampen organisaties als de VN vluchtelingenorganisatie, het Rode
Kruis en andere hulpverleners met een tekort aan geld.

Oekraine

Door de oorlog in Oekraine is Nederland ineens een 'land in de regio'. Begin maart 2023 telde de
UNHCR 8,1 miljoen Oekrainers gevlucht buiten Oekralne. Kort voor de invasie had het land nog 41
miljoen inwoners. Dus 20% van de inwoners is het land uit gevlucht.

Wereldwijd schat UNHCR dat 2,0 miljoen kwetsbare mensen hervestiging nodig hebben naar
Westerse landen, bijvoorbeeld omdat ze een ziekte hebben die daar niet of niet goed behandeld kan

worden. De rijke landen nemen echter maar een klein deel van hen op. In 2022 ging het om 58.457
hervestigde personen.


https://nos.nl/artikel/2429880-voor-het-eerst-meer-dan-100-miljoen-mensen-op-de-vlucht
https://nos.nl/artikel/2429880-voor-het-eerst-meer-dan-100-miljoen-mensen-op-de-vlucht
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
https://www.unhcr.org/protection/resettlement/63f88f2b4/resettlement-fact-sheet-january-2023.html

Europese landen en hun grenzen

Hoewel het VN vluchtelingenverdrag verbiedt om mensen te laten terugkeren in onveilige situaties
zetten steeds meer EU landen in op terugkeer naar onveilige landen als Soedan, Irak en Iran. De
oorlog in Oekraine leidde tot een grote eensgezindheid bij de landen van de Europese Unie om de
vluchtelingen uit dat land op te vangen. Maar ze worstelen enorm met de asielzoekers die naar ons
continent komen. Dat komt doordat met de huidige regels de landen aan de buitengrenzen zoals
Griekenland en Italié de grootste aantallen aanvragen moeten verwerken. Er is geen mechanisme dat
de asielzoekers eerlijk over alle lidstaten verdeelt.

De landen aan de grenzen van de Europese Unie vangen de grootste aantallen mensen op. Dat zet
samenlevingen onder druk, zoals in Griekenland. Diverse organisaties hebben rapporten
gepubliceerd over vliuchtelingen die met geweld de grens naar Turkije worden overgezet, in strijd
met alle internationale verdragen. Ook heeft Griekenland wetten uitgevaardigd die hulp aan
vluchtelingen met boetes en celstraffen bestraft. Journalisten voelen zich steeds minder vrij over
de situatie te berichten.

Eén van de oorzaken van de ongelijke verdeling van viuchtelingen is de Dublinverordening: een
afspraak tussen de EU-landen over de procedures voor asielzoekers en hun verdeling over Europa.
De Dublinverordening bepaalt dat iemand asiel moet aanvragen in het eerste land van aankomst in
de EU. Dat benadeelt landen aan de buitengrenzen. Overleg over een herziening van het verdrag
zit al jarenlang muurvast.

Dr. Goos Minderman, voorzitter van de CCME (Churches’ Commission for Migrants in Europe) en
lid van de Raad van Kerken, over wat er gebeurt aan de Poolse grens:

‘Op 8 november 2021 wordt Raja Hassan, een Afghaanse vrouw van 44 jaar, in een groepje
vluchtelingen door Wit-Russische militairen het bos in gejaagd naar de Poolse grens. Het is koud en
nat en ze raken verdwaald. Raja wordt ziek. Ze vinden de Poolse grens, maar worden met geweld
en pepperspray terug geblazen de bossen in. Ze wordt nog zieker, en als ze weer Wit-Russen tegen
komen, zakt ze in elkaar en raakt buiten bewustzijn. Geen ambulance in de buurt. Er wordt een taxi
geregeld waarvoor de vliuchtelingen 600 euro moeten betalen. Op weg naar Minsk redt Raja het
niet; ze overlijdt in de taxi.’

Grenzen aan de opvang in Nederland? Wat doen de kerken?

In de zomer van 2022 meldden zich meer asielzoekers in Ter Apel dan konden worden opgevangen
door COA. Ook lukte het de IND niet om iedereen direct te registreren voor de asielprocedure.
Mensen moesten buiten slapen, een baby overleed. In mei en juni luidde het Rode Kruis de noodklok
over de mensonterende situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Wat doet de kerk?

Alleen onder protest
Kerken in heel Nederland zetten zich op allerlei manieren in voor hulp in de opvangcrisis,
bijvoorbeeld door het verzorgen van acute noodopvang, ondersteund door onze partner Stichting


https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/wat-doet-de-protestantse-kerk-voor-de-huidige-vluchtelingencrisis/

Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, dat het een ‘gecreéerd

probleem’ is. Alle betrokkenen werken hard, maar er zijn te weinig mensen, zeker bij het COA en IND.
Daar is zo veel afgebouwd en wegbezuinigd dat een oplossing nog niet in het verschiet ligt. Dat
betekent dat acute noodopvang veel langer duurt dan gedacht. Jurjen de Groot: “Het is
indrukwekkend om te zien hoe kerken, dichtbij Ter Apel, zo snel en zo breed in actie zijn gekomen
voor hulp in de opvangcrisis. We realiseren ons echter ook dat het belangrijk is dat we naast deze
hulp ook een duidelijk geluid moeten laten horen aan de overheid: dat dit zo niet kan, de opvang is
primair een verantwoordelijkheid van de overheid, dus deze hulp kan alleen worden gegeven onder
protest.”

Woonruimte statushouders
René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, vertelt hoe de Protestantse Kerk opkomt voor

vluchtelingen: ‘Daarnaast wordt door Kerk in Actie samen met de overheid nagedacht hoe kerken,
volgens het Kampense model, statushouders kunnen opvangen. Dat is het project ‘De Thuisgevers’
waarbij de kerk voor een half jaar woonruimte beschikbaar stelt aan statushouders, zodat zij alvast
een leven kunnen opbouwen op de plaats waar de burgerlijke gemeente uiteindelijk voor een
permanente woning zorgt.

Voor God telt elk mens

René de Reuver: “Dit alles wordt ondersteund doordat de landelijke kerk haar stem laat horen in het
publieke debat en de overheid bij de les houdt. Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de
overheid om ervoor te zorgen dat mensen die op zoek zijn naar veiligheid een (t)huis vinden in
Nederland.

De Protestantse Kerk komt op voor vluchtelingen. Het staat op onze site, niet als een loos statement.
Deze letters op het beeldscherm gaan over levens van mensen zoals jij en ik. Ook zij zijn geschapen
naar Gods beeld. Voor God telt elk mens. De Bijbel inspireert ons en roept ons op vreemdelingen lief
te hebben en recht te doen, met oog voor de waardigheid van ieder mens als schepsel van God.”

Over de asielprocedure

De procedure van asielzoekers in Nederland begint na aanmelding in het aanmeldcentrum Ter
Apel. De asielprocedure is geregeld in de Vreemdelingenwet. Het is de vertaling van internationale
verdragen (met name het VN Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van
de Mens) naar de Nederlandse wetgeving.

De IND is het orgaan dat de wet toepast en toetst of mensen recht hebben op asiel. Als een
aanvraag wordt ingewilligd krijgen mensen een status.

Tijdens hun procedure krijgen asielzoekers diverse interviews die gehoren worden genoemd. Hier
hangt heel veel van af en de gehoren worden vaak als spannend beleefd. Wat als je niet voldoende
taal of IQ hebt om op alle vragen goed te antwoorden? Wat als je gevraagd wordt uit te leggen
waarom je je hebt bekeerd tot het christelijk geloof? En je bent laaggeletterd? Of je vindt iemand
tegenover je waar je bang van wordt?

De asielprocedure kan jaren duren. Veel asielzoekers ervaren dat hun leven in deze periode in de
'pauzestand' staat. Ze mogen nog niet werken, en heeft het wel zin om alvast Nederlands te leren
als je misschien alsnog afgewezen wordt? Dat maakt veel mensen apathisch...



https://protestantsekerk.nl/nieuws/kerken-in-groningen-en-drenthe-helpen-in-opvangcrisis-kan-alleen-onder-protest/
https://protestantsekerk.nl/nieuws/kerken-in-groningen-en-drenthe-helpen-in-opvangcrisis-kan-alleen-onder-protest/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/de-protestantse-kerk-komt-op-voor-vluchtelingen/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/de-protestantse-kerk-komt-op-voor-vluchtelingen/
https://protestantsekerk.nl/thema/vluchtelingen/

Hoewel asielzoekers vaak grote aandacht krijgen van de media, vormen ze maar een minderheid
van de migranten die naar Nederland komen. CBS: In 2022 immigreerden 401.351 personen naar
Nederland. In 2022 kwamen er in totaal 46.460 asielzoekers en nareizigers. Dus 11,6% van het
totaal aantal immigranten.

Ongedocumenteerden: Grenzen aan de rechten van mensen?

Afgewezen asielzoekers keren vaak niet terug naar hun land, omdat ze dit niet durven (ze zijn niet
voor niets gevlucht) of omdat ze niet terug kunnen (geen papieren, het land waar ze vandaan komen
erkent hen niet). Omdat ze volgens de overheid dan niet meer ‘rechthebbend’ zijn kunnen ze dan
niet meer terecht in de overheidsopvang. Behalve als ze tekenen voor medewerking aan terugkeer,
dan kunnen ze in vijf grote steden naar een ‘Landelijke Vreemdelingen Voorziening’ (LVV).

In strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de uitspraak in het
‘bed-bad-en-brood’ proces van het Europees Comité voor Sociale Rechten bepaalt de Nederlandse
overheid dus dat er geen recht is op een minimum aan voorzieningen die nodig zijn om te overleven
als je hier geen verblijfsstatus hebt. Het enige recht dat je dan nog hebt is het recht om mee te
werken aan je eigen uitzetting (terugkeer). Maar waar kun je heen als je land van herkomst je niet
meer accepteert of helemaal niet duidelijk is uit welk land je komt en je de facto staatloos bent?

Het leesrooster: vrijmoedig, onverschrokken, onversaagd

Deze liturgiesuggesties sluiten aan bij zondag 26 juni. Het gemeenschappelijk leesrooster geeft vier
lezingen die qua thema op elkaar aansluiten:

e Jeremia 20,7-13

e Psalm 69,14-29

e Romeinen 5,15-19

e Mattels 10,16-33
Wat hebben Jezus, Jeremia, de psalmist en Paulus ons te zeggen? We laten het tijdschrift De Eerste
Dag aan het woord (p. 37):
‘Vanaf vandaag tellen wij de zondagen weer als de zoveelste ‘van de zomer’. In deze groene periode
op de kerkelijke kalender draait het om de oogst. Hoe zal de boodschap van het Koninkrijk vrucht
gaan dragen? En wat kan daarbij de inzet van mensen betekenen?
Veelzeggend is dat op deze eerste zondag van de zomer de woorden van Christus klinken, waarmee
hij zijn leerlingen de wereld inzendt (Mat. 10,16-33). Het is een waarschuwende rede, want het leven
met deze opdracht is riskant. Er is sprake van vervolging en verachting, zoals die ook de Heer zelf
overkwam. Het gedeelte voor deze zondag eindigt evenwel met een bemoedigend woord. Wie voor
Christus zal uitkomen, vindt uiteindelijk erkenning bij God (vs. 32).



Om over na te denken: Als je leeft volgens Gods bedoelingen roept dat weerstand op. Geldt dat ook
voor de ontmoeting met mensen op de vlucht? Ken je mensen met een vliuchtverhaal (‘vluchtelingen
en asielzoekers’)? Hoe reageert jouw omgeving op jouw inzet? Welke ‘grenzen’ moet je over? Hoe
houd jij het vol?

Een traditie, in verbondenheid met kerken wereldwijd

Ook in andere Europese kerken wordt rond Wereldvluchtelingendag stilgestaan bij het lot van
mensen op de vlucht. Al in 2009 besloot de Conferentie van Europese Kerken (CEC) te Lyon zich
ervoor in te zetten dat kerken in Europa de vele vluchtelingen en migranten herdenken die elk jaar
omkomen tijdens hun tocht naar Europa. Ook de Churches Commission for Migrants in Europe
(CCME) roept kerken op aandacht aan te besteden aan wereldvluchtelingendag.

In Schotland organiseert de Scottish Refugee Council van 16 tot 25 juni het Refugee Festival.
Kerken doen hieraan mee. In Zwitserland organiseert de Schweizerische Evangelische Allianz een
vluchtelingenzondag. De United church of Christ in de VS heeft een Litany for Refugees and

Asylum-Seekers.

Persoonlijke verhalen van mensen die grenzen doorbreken

Marleen Kragt - Geeft in lJsselmuiden thuis aan wie gevlucht is

Vlees in pastarolletjes, cake met chocolade. ‘Licht eten’ noemen de Oekrainers dat. Rond de tafel in
de oude pastorie in lJsselmuiden — nu een thuis voor vluchtelingen — zitten Natasha (38), haar zoon
Sascha (12), en Kosta (17), een inwonende jongere zonder ouders.

Voor de maaltijd schuiven ook zoon Dima (9), nicht Diana (18) en neef Pavlic (17) aan, en oma
Valentina (63), die ‘over’ is uit Oekraine.

Natasha, haar zus en hun kinderen vluchtten vrijwel direct toen de oorlog begon. “We konden de
explosies van dichtbij horen.” Hun kerk had al warme banden met de Hoeksteengemeente in
lJsselmuiden. Die stuurde direct een touringcar naar Oekraine. Toen bleek dat er zo’n zestig
vluchtelingen kwamen, sloegen de kerken in Kampen en lJsselmuiden de handen ineen. “De een had
huisvesting, de ander vrijwilligers”, herinnert Marleen Kragt zich, cotérdinator van de opvang. “We
werden van alles voorzien, van kleding tot fietsen. God was duidelijk aan het werk.” De burgerlijke
gemeente Kampen besloot om de kerken een vergoeding te geven. Voor huur, gas, water en licht, én
deels voor sociale begeleiding. “Daardoor kunnen we langdurig hulp bieden nu de oorlog
voortduurt.” Het project kreeg de naam ‘De Thuisgevers’.

Tegelijkertijd werd vorig jaar duidelijk hoe nijpend het tekort was aan woningen voor statushouders.
Doordat zij niet konden doorstromen uit de asielopvang, was er voor nieuwe asielzoekers geen plek.
De gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland besloten daarom een landelijk project te
maken van De Thuisgevers. Samen met plaatselijke kerken en andere maatschappelijke organisaties
willen ze honderden statushouders huisvesten door heel Nederland. “We hopen dat kerken hun
deuren openzetten”, aldus Marleen. “Jezus zelf vraagt ons naar deze mensen om te zien.”


https://www.refugeefestivalscotland.co.uk/
https://www.each.ch/veranstaltung/fluechtlingssonntag-2023/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/unitedchurchofchrist/pages/19152/attachments/original/1528974449/AKS_Litany_for_refugees_and_asylum_seekers--June_17.pdf?1528974449
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/unitedchurchofchrist/pages/19152/attachments/original/1528974449/AKS_Litany_for_refugees_and_asylum_seekers--June_17.pdf?1528974449

In lUsselmuiden durft Natasha nog niet aan de toekomst te denken. “We leven van dag tot dag, in
het vertrouwen dat God voor ons zorgt.” Maar ze is dankbaar voor de warme opvang. “lk heb geen
woorden voor de enorme gastvrijheid.”

TV-programma ‘Petrus in het land’ bezocht lJsselmuiden. petrus.protestantsekerk.nl/thuisgevers

Alice: ‘Nog altijd hartverscheurende taferelen in Griekse vliuchtelingenkampen’

Borderline Lesvos, partner van Kerk in Actie, helpt vluchtelingen die vastzitten op het Griekse eiland
Lesbos. Codrdinator Alice ziet de spanningen op het eiland almaar toenemen. “We zien hier dagelijks
de bewijzen van pushbacks. Vluchtelingen wordt vaak hardhandig de toegang tot Europa geweigerd.”

Lees: Nog altijd hartverscheurende taferelen in Griekse vluchtelingenkampen.

Viva ’'Umanita - TV serie over de grenzen in Europa

In de vierdelige EO-documentaireserie ‘Viva L'Umanita!’ gaat het over de wereld van vluchtelingen en
migranten in Europa. Sinds de oorlog in Oekraine zijn velen die hun land hals over kop moesten
verlaten met open armen ontvangen. Niet alle vluchtelingen kunnen rekenen op zo’n gastvrij
onthaal. In Bosnié zien we pushbacks en in Calabrié uitbuiting van mensen op de vlucht. En
vertwijfeling in de ogen van vluchtelingen in Griekenland. Maar we zien ook mensen uit Ngo’s, kerken
en politiek die in actie komen en helpen. En journalisten die vastbesloten zijn dit onrecht aan de kaak
te stellen. Schrijfster Rosita Steenbeek is het gezicht van de serie. We horen en zien verhalen van
mensen die huis en haard verlaten hebben en hoe — ondanks alles — ook de menselijkheid gevierd
wordt. Juist daarom Viva L'Umanita!

Bekijk de afleveringen terug op: https://www.npostart.nl/viva-lumanita/VPWON_1339609.

Sami (28) zit nog steeds gevangen tussen grenzen

Sami heeft een Eritrese vader en een Somalische moeder. Hij werd geboren in Ethiopié. Toen daar
oorlog uitbrak, moest hij viuchten en belandde hij op zijn zeventiende in Nederland. Zijn
asielaanvraag werd afgewezen maar Ethiopié noch Eritrea erkennen hem, en daardoor leeft hij hier
noodgedwongen ongedocumenteerd, lees zijn verhaal op Funx. Vorig jaar vertelde hij aan FunX hoe

hij al sinds zijn zeventiende in Amsterdam verblijft, maar niet de juiste papieren krijgt om een leven
op te bouwen. Een jaar later blijkt er niks veranderd, zo vertelt hij. "Het voelt alsof ik in een donkere
kamer zit waar ik maar niet uit kan komen."

Meer dan een film: Shadow game

ledere dag proberen tieners die hun door oorlog verscheurde land zijn ontvlucht, de Europese
grenzen over te steken op zoek naar bescherming en een beter leven.

Ze trekken door een schaduwwereld die wij nooit zien: een wereld van mijnenvelden, beren,
snelstromende rivieren, smokkelaars en grenswachten. ‘The game’ is de uiterst ironische term voor
het oversteken van grenzen, die gemeengoed is geworden onder deze jonge vluchtelingen. De
tieners ondernemen een verraderlijke tocht die vaak maanden of zelfs jaren duurt, waarbij ze hun

leven op het spel zetten. Onderweg worden ze snel volwassen. https://shadowgame.eu/nld/831-2/
Shadow game, een film, een game, een actie ...


https://petrus.protestantsekerk.nl/thuisgevers/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/nog-altijd-hartverscheurende-taferelen-in-griekse-vluchtelingenkampen/
https://www.npostart.nl/viva-lumanita/VPWON_1339609
https://www.funx.nl/news/funx/99bf3d30-1bb6-4aaf-95e6-6213e33cb6c3/sami-28-is-al-meer-dan-tien-jaar-ongedocumenteerd-ik-kan-niks-opbouwen
https://shadowgame.eu/nld/831-2/

Suggesties voor de kerkdienst en de voorbereiding

Voorbereiding met een groep gemeenteleden

Ter voorbereiding op de dienst kun je met een klein groepje bij elkaar komen. Denk aan de predikant,
de ouderling van dienst, de diaken, gemeenteleden die betrokken zijn bij vluchtelingen. Misschien
ken je wel mensen met een viluchtverhaal (met of zonder verblijfsvergunning). Betrek ook hen erbij.

Voordat je start, nodig je iedereen uit en maakt de groep duidelijk wat je met elkaar wilt bespreken.
- Met elkaar van hart tot hart spreken, ook aan de hand van een lezing uit de Bijbel.

- Afspreken of en zo ja hoe we dat kunnen verwerken in de kerkdienst / viering.

- Als begeleider vraagt je de deelnemers om de tekst of zo je wilt een andere tekst) van
tevoren alvast een keer door te lezen.

NB: Natuurlijk kan dit gesprek ook op zichzelf staan, wanneer er niet een speciale kerkdienst
georganiseerd wordt / kan worden.

Mogelijkheden voor teksten die passen bij het thema vind je bij het gemeenschappelijk leesrooster
voor deze zondag. Dat geeft vier lezingen die qua thema op elkaar aansluiten:

e Jeremia 20,7-13

e Psalm 69,14-29

e Romeinen 5,15-19

e Mattels 10,16-33
Wat hebben Jezus, Jeremia, de psalmist en Paulus ons te zeggen? Hoe kunnen we dat vertalen naar
de situatie van mensen op de vlucht, en mensen die hun bondgenoot willen zijn?

Andere teksten:

Abram en Sarai in Egypte (Genesis 12, Abram als ‘economische vluchteling’)

Jakob op de vlucht naar Charan (Genesis 28)

Mozes in Midjan (Exodus 2, gastvrijheid, verblijven als vreemdeling)

De vlucht van de Israélieten uit Egypte (Exodus 14, de doortocht door de Schelfzee)
Ruth (Ruth 1, ‘een grensoverschrijdende houding’)

Jezus naar Egypte (Mattels 2, op de vlucht als kind met zijn ouders)

Ds. Eva Bruggeman, PG Lelystad: “We hebben een ontmoeting georganiseerd tussen de jongeren
van onze kerk en de Oekraiense jongeren die verblijven in onze stad. Dat was erg mooi. We hebben
samen pizza gegeten in ons jeugdhonk. Met mobiele telefoons en Google Translate gingen de
jongeren met elkaar in gesprek. Wat mooi was, is dat de Oekraiense jongeren daarna op hun beurt
ook zijn begonnen met het inrichten van een jongerenontmoetingsplek op hun centrum. Ze willen
graag onze jongeren binnenkort uitnodigen om ook hun ruimte te komen bewonderen!”




Handleiding voor het gesprek

1. Welkom, mondelinge uitleg van de gang van zaken
- Word stil met elkaar en steek een kaars aan, bijvoorbeeld met de woorden ‘Licht van Christus hier
in ons midden’.

2. Rondje: over onszelf
- Hoe gaat het met je?
- Neem een voorwerp mee dat jouw relatie met het verhaal symboliseert, vertel er kort iets over.

3. Kennismaken met het thema ‘Grenzen doorbreken, een stap wagen, in vertrouwen op de goede
afloop’:

- Vraag aan de deelnemers: Ben je weleens bang geweest een ‘grens over te steken’, letterlijk, of
figuurlijk? Hoe voelde dat? Heb je het uiteindelijk wel gedurfd, of toch niet?

Op dit moment kunt u de Achtergrondinformatie en de Persoonlijke verhalen (zie hierboven)
voorlezen of uitdelen.

3. Lezen van de tekst (laat één persoon hardop voorlezen, het werkt het prettigst als iedereen
dezelfde Bijbelvertaling gebruikt).

4. Bespreken van de Bijbeltekst

- Waar gaat deze tekst over?

- Welke oproep horen we in de tekst?

- Kunnen we een link leggen met de situatie van mensen op de vlucht? Of met een vluchtverhaal?
- Hoe kunnen wij in beweging komen en een stap wagen als we denken aan mensen op de vlucht?

5. Afspraken
- Hoe gaat het verder? Wie doet wat?

6. Afronden gesprek

Gebed voor de nood van de wereld (kyrie)

U kunt intenties ontlenen aan de achtergrondinformatie.

Grenzen doorbreken!

Een stap wagen, in vertrouwen op de goede afloop

Zo veel om bang voor te zijn, ons zorgen over te maken.
Maar het hoeft niet, Heer, U hebt het zelf gezegd.
Geef ons moed en kracht om vol te houden, door te gaan.
Niet alleen, maar samen met U.
Uit: De Eerste Dag, p. 39, Kansen voor gebed

10



Met kinderen en jongeren

Met de kinderen: De tent van Abraham

h ://pr ntsekerk.nl/i -tent-van-abraham

Jarenlang woonden Abraham en Sara als vreemdeling in tenten. Zo konden zij snel hun spullen
pakken en van de ene naar de andere plaats reizen. Bijvoorbeeld toen er geen eten meer was en ze
naar Egypte moesten. Ook nu wonen er mensen als vreemdeling in ons land, zij zijn gevlucht uit
andere landen en hebben een lange reis gemaakt.

Ken jij bij jou in de klas of in je buurt mensen die uit een ander land naar hier moesten vluchten? (Of
hun ouders)

Om te doen - kleine variant

Kun je de tent van Abraham maken?

Van afval, van gerecycled materiaal, neem allemaal iets mee van huis

Zet er poppetjes in ... Wie zijn dat? Bedenk wie er tegenwoordig op reis zijn door de woestijn,
vluchtelingen bijvoorbeeld.

Wat kun je voor deze mensen betekenen?

Kun je elkaar ontmoeten? bv. door samen te gaan eten? *

* Kijk op de Ideeénbank van de Protestantse Kerk bij Deel je Tafel.

Om te doen - grote variant
Bouw een tent in het liturgische centrum, bv. met een paar stoelen en een kleed.
Vraag de kinderen of ze in de tent willen gaan zitten en vertel het verhaal.

Kunnen jullie de hele tent meenemen naar jullie eigen ruimte? En straks weer mee terug brengen?

Om te doen - extra

Organiseer eens een ontmoeting met mensen met een vluchtverhaal, bv. met Jong in actie:
https://protestantsekerk.nl/jeugdwerk/jong-in-actie

Of nodig iemand uit via Bekend maakt bemind van VluchtelingenWerk: ‘Als mensen een vluchteling
spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar een mens met een verhaal, een mens van vlees
en bloed.' Bij het voorlichtingsproject Bekend maakt Bemind staat ontmoeting centraal. Tijdens de
gastles in een klas of een presentatie bij een bijeenkomst zal onder andere een voormalig vluchteling
zéIf zijn of haar persoonlijke vluchtverhaal vertellen en gaat de dialoog aan met het publiek.

Tip: kijk ook eens bij de seizoenspakketten van de Protestantse Kerk, maand: juni.

Jonge kinderen: https://protestantsekerk.nl/idee/seizoenspakket-jonge-kinderen-juni
Oudere kinderen: https://protestantsekerk.nl/idee/seizoenspakket-oudere-kinderen-juni
Tieners: https://protestantsekerk.nl/idee/seizoenspakket-tieners-juni

Jongeren 16+: https://protestantsekerk.nl/idee/seizoenspakket-jongeren-juni
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https://protestantsekerk.nl/idee/de-tent-van-abraham/
https://www.protestantsekerk.nl/idee/deel-je-tafel/
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https://www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland/ontmoeting-de-klas-1
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Geschikte liederen en filmpjes

LB = Liedboek 2013

Uit de liedsuggesties van De Eerste Dag:
- LB27:vslen?
- LB8&28
- LB 829,
- LB 831 (bij Jeremia)
- LB 870 (bij Romeinen)
- LB 338b (halleluja)
- LB 918 (bij Mattelis)
- LB 339b (acclamatie)
- LB362

Aanvullingen:
- LB691
- LB 806 (kinderen, Zomaar te gaan)
- LB 416 (slotlied)

Liedsuggesties jonge kinderen:
- Make some noise kids, Wij zijn safe (Youtube)

- Elly en Rikkert, Bootje van papier (Youtube)
- Rainbow de Duif - liedje bij Op zoek naar Veiligheid *

Liedsuggestie jongeren:
- Pjotr christelijke rapper www.pjotrmusic.nl. Wees niet bang

- Sela Alles wordt nieuw (Youtube)

- Vraag de jongeren of ze liederen kennen rond het thema. Wat vind je mooi, toepasselijk?

Waarom?
* Kids in Actie: Bekijk alle kindermaterialen bij het thema Op zoek naar veiligheid, zoals kleurplaten.

Film - The Swimmers

“Deze film laat zien hoe het leven van miljoenen vluchtelingen eruit ziet. ... Maar het laat ook hoop
zien. Toekomst. Echt een aanrader om te bekijken met je tieners.” (Medewerker ICP) Deze
biografische film uit 2022 gaat over twee Syrische tienerzussen die moeten vluchten en op de
Egeische Zee naast een zinkende sloep gaan zwemmen terwijl ze van izmir naar Lesbos werden
gesmokkeld. Te zien via Netflix. Bekijk hier de trailer.
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https://www.youtube.com/watch?v=zrpG5BDHlBg
https://www.youtube.com/watch?v=SgsQwxfMhRg
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/kom-in-actie/in-actie-met-kinderen/kindermateriaal-bij-op-zoek-naar/
http://www.pjotrmusic.nl
https://pjotrmusic.nl/portfolio/testitem-2/
https://www.youtube.com/watch?v=F2V8Tr33N5Y
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1owcSReXmeEZDKA3KaXwXApSTjNgsdGhq
https://www.netflix.com/nl/title/81365134

Gebed om liefde, moed en vertrouwen

Barmhartige God,

U bent een God van liefde en trouw.

U bent niet blij met onrecht,

U beschermt wie zwak is.

U ziet elk mensenkind, hoe klein en kwetsbaar ook.

Wij bidden om uw ontferming.

over hen die klein en kwetsbaar zijn.
over hen die onrecht wordt aangedaan
en over hen die zwak zijn.

Wij vragen om uw liefde en trouw,

voor al die gevluchte vrouwen, kinderen, mannen, ouderen, jongeren

die hopen op een beter leven

maar die geen uitzicht krijgen,

die kou lijden, van wie lichaam en geest geschonden wordt.

Om allen die wachten aan onze grenzen bidden wij tot U: Heer ontferm U!

Wij bidden om uw liefde en trouw,

bij leiders die beloftes deden,

bij werkers in vluchtelingen kampen,

bij aanstichters van oorlog en geweld,

in ons eigen hart en in onze eigen gebeden.

Geef dat door uw liefde en trouw,

in woorden en daden,

in acties en gebeden,

in doorgaan en stil zijn,

uw Rijk komt op aarde.

Geef ons moed en vertrouwen tot die tijd komt,
omdat U nooit loslaat wat uw hand begon.

In de naam van Jezus Christus onze Heer, Amen.

ds. Jojanneke Dekker

Zie ook: De Eerste Dag, p. 39: Kansen voor gebed.



Collecte voor viluchtelingen in Colombia

Het collectethema op 26 juni is: Venezolaanse vluchtelingen in Colombia.

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-werelddiaconaat-

colombia/

Lees meer over de projecten en persoonlijke verhalen: op kerkinactie.nl/vluchtelingcolombia.

Andere activiteiten rond wereldvluchtelingendag

Ook als de kerk uitgaat kun je mooie activiteiten rond wereldvluchtelingendag organiseren!
Hieronder enkele mogelijkheden. Kijk op www.protestantsekerk.nl/20juni voor meer informatie.

Deel je Cake

Een leuk idee om contact te leggen met ‘nieuwe Nederlanders’ (zoals vluchtelingen met een status
zichzelf liever zien) in uw buurt is hen te verrassen met zelfgemaakt lekkers.
Lees hoe in 2020 heel Holland appeltaart bakte voor vluchtelingen en statushouders.

Corrie van Egmond (Waterstaatskerk Hengelo Ov.): “Wees voorzichtig om vluchtelingen er ‘met de
haren bij te slepen’ in je kerkdienst. Wie weet willen ze wat anders. Naar elkaar luisteren, een
relatie aangaan. Je kunt heel goed een oproep doen om contact met viuchtelingen te leggen na de

dienst. Ontmoeting achteraf”.

Deel je Tafel

Kerk in Actie roept kerken, scholen en gezinnen om samen aan tafel te gaan met vluchtelingen om
hen te laten weten dat ze welkom zijn en hen te helpen om zich hier thuis te voelen. Door ook mee
te doen aan Deel je tafel draagt je eraan bij dat vluchtelingen zich welkom weten in Nederland en dat
ze zich hier thuis gaan voelen. Zie ook de |deeénbank / Deel je Tafel.

De Thuisgevers

Initiatief De Thuisgevers biedt een oplossing voor de vastgelopen asielopvang. Dat doen we door
statushouders tijdelijk te huisvesten bij maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld bij kerkelijke
gemeenten. Ook zorgen we voor aanvullende sociale begeleiding en een goede samenwerking met
de lokale overheid. Zo kunnen erkende vluchtelingen sneller een nieuwe start maken. Lees prachtige

verhalen over viuchtelingen die een nieuw thuis vonden. Doe je ook mee? www.dethuisgevers.nl.

Wake voor vluchtelingen

De Protestantse Kerk en Diaconie in Den Haag raakten tijdens het kerkasiel in het buurt-en-kerkhuis
Bethel van oktober 2018 tot eind januari 2019 intensief en vergaand verbonden met het lot van de
familie Tamrazyan en in hen met al die andere kinderen en gezinnen die ten onrechte geen
asielstatus kregen: “Het kerkasiel bracht ons als kerk dichterbij het hart van ons geloof. Sindsdien
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willen we deze betrokkenheid vasthouden in een jaarlijkse wake rond Wereldvluchtelingendag. Dan
zoeken we de verbinding van vieren en vigilare (=waken), van ons gebed en de politieke vragen rond
vluchtelingen.” Dit jaar is de wake op vrijdag 16 juni van 13.00-22.00 uur in Buurt- en kerkhuis Bethel,
Thomas Schwenckestraat 30, Den Haag, de plek van de kerkasielwake voor de familie Tamrazyan in
2018/2019. www.wakevoorvluchtelingen.nl.

Verdieping: "Dat mensen buiten slapen, is
godgeklaagd"

De Bijbel roept ons op vreemdelingen lief te hebben en recht te doen, weet scriba René de Reuver.
Voor God telt elk mens. Daarom komt de Protestantse Kerk op voor vluchtelingen. En dat is geen
loos statement.

De wereld staat in brand, en ook in Nederland stapelen de problemen zich op. Kunnen we de
energierekening nog blijven betalen? Is er een woning voor jonge mensen? Te midden van al onze
eigen sores rammelen vluchtelingen aan onze deur. Durven we hen in de ogen te kijken en verder te
helpen? Juist nu, nu de overheid steken laat vallen en we zelf ook zorgen hebben?

Solidariteit

Zoals we solidair zijn met Oekraine en niet buigen voor de Russische druk, zo komt het er ook op aan
rond vluchtelingen en ontheemden. Het is godgeklaagd dat een beschaafd en ontwikkeld land als
Nederland niet voor fatsoenlijke opvang kan zorgen voor mensen in afwachting van hun status. Ook
mensen voor wie geen plek in Nederland zal zijn omdat ze niet in aanmerking komen voor een status,
verdienen in de tussentijd menswaardige opvang.

Juist nu we zelf in onze welvaart en welzijn worden bedreigd komt het aan op karakter en
onderliggende waarden. Durven we verder te kijken dan ons eigen hachje? Durven we de migrant die
op onze deur klopt te zien als naaste?

Opkomen voor vluchtelingen

Op deze website is al lange tijd de volgende tekst te lezen:

De Protestantse Kerk komt op voor vluchtelingen. In Nederland door te strijden voor een
menswaardig bestaan voor ongedocumenteerden en uitgeprocedeerden. Wereldwijd door niet weg
te kijken van de problemen aan de Europese grenzen, maar organisaties die bootvluchtelingen
opvangen te ondersteunen. En door hulp te geven aan vliuchtelingen en ontheemden in Irak en Syrié,
maar ook vergeten gebieden als Zuid-Sudan.

Letters op een scherm zijn nietszeggend zolang er niet daadwerkelijk actie wordt ondernomen. De

kerk laat zien - net als tal van andere organisaties gelukkig - dat dit wel kan. Hiervan zijn
hartverwarmende voorbeelden te zien in het land.
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Opvang Oekrainers

Nadat de oorlog in Oekraine uitbrak, kwam al snel een stroom van vluchtende mensen op gang.
Gelukkig stelden veel mensen hun hart en hun huis open. In Nederland hielpen lokale kerken bij de
opvang. De Kamper aanpak liet zien dat het kan: samen met de lokale overheid zijn honderden
mensen via de kerken in Kampen ondergebracht. Daarnaast kan Kerk in Actie door de huidige giro555
actie hulp bieden aan vluchtelingen in Oekraine zelf en omliggende landen.

Noodopvang vluchtelingen

Nu Ter Apel overloopt, springen ook lokale kerken bij. Mensen die eerst buiten moesten slapen
onder een tentdoek vonden via INLIA een tijdelijke plek bij lokale kerken in Groningen en omstreken.
Zo zijn er kerkgebouwen in o.a. Zuidlaren, Zeerijp, Vries, Assen, Groningen, Wildervank, Borger,
Veendam en Hoogezand omgebouwd tot huiskamers, slaapkamers en eetzalen als noodopvang voor
vluchtelingen die anders in Ter Apel buiten moeten slapen.

Woonruimte statushouders

Daarnaast wordt door Kerk in Actie samen met de overheid nagedacht hoe kerken, volgens het
Kampense model, statushouders kunnen opvangen. Dat is het project ‘De Thuisgevers’ waarbij de
kerk voor een half jaar woonruimte beschikbaar stelt aan statushouders, zodat zij alvast een leven
kunnen opbouwen op de plaats waar de burgerlijke gemeente uiteindelijk voor een permanente
woning zorgt.

Voor God telt elk mens

Dit alles wordt ondersteund doordat de landelijke kerk haar stem laat horen in het publieke debat en
de overheid bij de les houdt. Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor
te zorgen dat mensen die op zoek zijn naar veiligheid een (t)huis vinden in Nederland.

De Protestantse Kerk komt op voor vluchtelingen. Het staat op onze site, niet als een loos statement.
Deze letters op het beeldscherm gaan over levens van mensen zoals jij en ik. Ook zij zijn geschapen
naar Gods beeld. Voor God telt elk mens. De Bijbel inspireert ons en roept ons op vreemdelingen lief
te hebben en recht te doen, met oog voor de waardigheid van ieder mens als schepsel van God.
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