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Overige bijlagen
bij het basisprogramma Geloofsleven 

ontdekken: uitgangspunten en drijfveren
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Johannes 1:43-51 

Jezus 
De volgende dag besloot ik naar Galilea te gaan. Ik zocht Filippus op en zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ 

Filippus 
Ik kom uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Ik zocht Natanaël op en zei tegen hem: 
‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de 
profeten hebben gesproken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 

Natanaël
Ik zei toen: ‘Uit Nazaret?’ Kan daar iets goeds vandaan komen?‘

Filippus
‘Ga zelf maar kijken’, zei ik.
 
Jezus 
Ik zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 

Natanaël
‘Waar kent U mij van?’, vroeg ik. 

Jezus 
Ik zei: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 

Natanaël
‘Rabbi’, zei ik, ‘U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!’ 

Jezus 
Ik vroeg: ‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog 
grotere dingen zien. Werkelijk, Ik verzeker jullie, jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen 
van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’

[Vertaling NBV21]

Tekst voor de ‘inlevende bijbellezing’
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Introductie 

Door goed te luisteren, door liefhebben en dienen in praktijk te brengen en door te werken aan de opbouw 
van een inclusieve community, ontwikkelt zich bij jou een proefplek. Of misschien ontwikkelt jouw 
proefplek zich op een andere manier.

In ieder geval is nu het moment aangebroken voor een volgende stap: ‘geloofsleven ontdekken’. Hoe kun je 
anderen uitnodigen om samen met jullie te ontdekken wat leven vanuit christelijk geloof kan betekenen? 
Welke mogelijkheden bied je daarvoor? En als anderen ook volgelingen van Jezus Christus willen 
worden, hoe kun je hen dan helpen om de eerste stappen te zetten, op een manier die bij hen past? 

Hier ga ik het met jou in deze module over hebben. Welkom bij de eerste video uit de module ‘Geloofsleven 
ontdekken’.

Geloofsleven delen als explosie van vreugde

Hoewel je er echt geen geheim van hebt gemaakt dat jullie plek wordt opgebouwd vanuit christelijke 
inspiratie en het verlangen dit met anderen te delen, lag de focus tot nu toe nog niet heel uitgesproken 
op geloof delen. In de eerste etappes van de pioniersreis gebeurt dit meer door jullie houding, daden en 
spontane opmerkingen, waarin iets doorklinkt.

Overigens zei ik al dat niet elke proefplek zich op dezelfde manier ontwikkelt. Misschien ben jij ergens 
anders met de pioniersreis begonnen of lopen de onderscheiden stappen meer door elkaar.

Hoe dan ook, in deze module ga je nadenken hoe mensen meer van geloofsleven kunnen ontdekken.  
Eerst wil ik daarvoor terug naar je eigen enthousiasme. Naar je diepste motivatie om geloof te willen 
delen. Vergelijk dit bijvoorbeeld eens met een vakantie-ervaring waar je erg enthousiast over bent. Zo’n 
ervaring wil je delen met anderen, toch?

De missioloog Lesslie Newbigin heeft gezegd dat de christelijke kerk ooit begon als ‘een explosie van 
vreugde’. Dit verklaart wellicht ook de snelle groei van de vroege kerk.

Wist je trouwens dat ‘van god vervuld zijn’ tot de oorspronkelijke betekenissen van ‘enthousiasme’ behoort? 
Google maar eens. Enthousiaste mensen zijn ‘door een godheid geïnspireerde personen’. En een 
synoniem hiervoor is ‘geestdriftig’. Zulke mensen worden ‘door een geest gedreven’.

Dit is een mooi bruggetje voor een zoektocht naar jullie eigen drijfveren. Welke onderdelen van het geloof 
en het leven met God zijn voor jullie de kern en daarom onmisbaar? Dit is natuurlijk bepalend voor hoe 
jullie daarover praten met anderen.
 

Tekst van de reisgidsvideo
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Intermezzo

Laten we even een pauze nemen en samen nadenken over een raadsel. Je krijgt 30 seconden de tijd om 
over het raadsel na te denken, alleen of in overleg met iemand anders. Het antwoord volgt aan het einde 
van de video. Het raadsel gaat als volgt:

Ik ben ongrijpbaar, gezocht in donker en licht.
Een leidraad, mysterieus, in tempels of natuur, heb ik gewicht.
In symbolen spreek ik, in gebeden luistert men.
Verlicht de ziel, maar blijf verborgen, wat ben ik dan?

Succes!

Het evangelie als veelkleurige diamant

Terug naar jou! Het is belangrijk om je bewust te zijn van je eigen geloofsovertuiging, ervaringen 
en drijfveren als je met anderen geloofsleven wilt gaan ontdekken. Maar net zo belangrijk zijn de 
persoonlijkheid, de persoonlijke situatie en de ervaring van de mensen met wie je geloof wilt delen! 

•	 Wat is voor hen goed nieuws? Als het evangelie een veelkleurige diamant is, welke kanten daarvan lichten 
bij hen het meest op? 

•	 Op welke manier is God zelf al aan het werk in hun leven? Hoe kun je daar (meer) zicht op krijgen?
•	 Wat doe je als bij deze mensen misschien wel heel andere kanten van de evangelie-diamant oplichten 

dan die voor jou altijd centraal hebben gestaan?

In dit basisprogramma word je uitgedaagd om vooral met deze basale vragen bezig te zijn. In de 
verdiepende programma’s ga je dieper in op de vraag hoe je in jullie situatie met mensen de betekenis van 
christelijk geloven kunt gaan ontdekken. 

Tipje van de sluier: Vaak krijgt ‘geloofsleven ontdekken’ het karakter van ‘al doende ontdekt men’. 
Meedoen en erbij horen gaan dan vooraf aan precies kunnen verwoorden van wat men gelooft. 
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Klik hier voor een printbare download van de onderstaande tool.
Of teken de tool zelf na op een groot vel papier.

Tool voor het bepalen van een vervolgroute

Thema:                                                                                                          Datum routebepaling:

Wat willen we bereiken? Wat hebben we nodig? Welke concrete stappen 
gaan we zetten?

Wie is verantwoordelijk? Wat zijn belangrijke 
aandachtspunten?

Vervolgroute voor onze proefplek

https://protestantsekerk.nl/pionieren/tool-vervolgroute

