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Tekst van de reisgidsvideo

Introductie

Je bent ooit begonnen, als pioniersplek, als kliederkerk, als presentieplek, als een groep gelovige mensen
met een goed idee en een sterk verlangen. Jullie kwamen hoopvol in beweging. De passie was aanstekelijk
van karakter. En dat kleine vuurtje is groter geworden.

Maar hoe houd je het nu vol met elkaar en zorg je dat de vlam niet dooft? En hoe deel je jouw ervaringen,
lessen en inzichten met anderen? Of hoe steek je misschien zelfs een nieuw vuurtje aan?

Dit zijn vragen die centraal staan in het thema van vandaag. Welkom bij de eerste video van de leermodule
‘Doorgaan en delen’.

Doorgaan: hoe is ons kampvuur ontstaan en hoe houden we het brandend?

Het eerste vuurtje is niet zomaar een kampvuur geworden. Het aansteken en aanwakkeren was misschien
een behoorlijke klus. Misschien moest er wel rommel voor worden opgeruimd. In ieder geval moest er hout
gesprokkeld worden en dat was hard werken! Intussen stond er voor je gevoel misschien ook nog iemand
met een emmer water klaar om het vuur te doven.

Hout sprokkelen is op een gegeven moment een terugkerende bezigheid geworden. Dat vraagt iets van
jullie als team. Hier kun je zo in opgaan dat je bijna zou vergeten waarom je met dit vuur begonnen bent.
Hoe begon het ook alweer? Hoe verwarmt het vuur de mensen die op jullie weg zijn gekomen? En hoe
ervaren jullie het vuur van de Geest daarin? Dit zijn prachtige vragen om samen bij stil te staan.

Vuur is in de Bijbel een beeld van de heilige Geest, God zelf die mensen aanraakt en in beweging brengt.

Je bent blij met alles wat nu er gebeurt en je wilt graag op die manier verder. Dit betekent niet dat het vuur
per se groter en groter moet worden, maar het betekent wel dat je insteekt op doorgaan. Wat jullie met
elkaar begonnen zijn is de moeite waard om in te blijven investeren. Het vuurtje brandend houden.

Maar het vuur brandend houden gaat niet vanzelf. Zijn er genoeg mensen om hout te sprokkelen? Is er
nog genoeg hout in de omgeving te vinden? Dit is natuurlijk beeldspraak. Je kunt ook gewoon zeggen:
hebben we het verlangen, de inspiratie en de menskracht om samen verder te gaan? En hebben we de
tools die daarvoor nodig zijn?

Intermezzo

Voor we verdergaan heb ik een vraag aan jullie. Jullie krijgen 30 seconden de tijd om hier zelf over na te
denken of even met elkaar te overleggen. Na die 30 seconden gaan we weer verder, en zal ik jullie het
antwoord aan het einde van de video teruggeven. De vraag gaat over Pinksteren, over het moment dat de

heilige Geest werd uitgestort, een vlam werd ontstoken die bij velen neerdaalde.

Hoeveel leerlingen kwamen er, volgens het boek Handelingen, bij op die dag?



In deel 1 hadden we het over doorgaan. Nu wil ik het met jullie hebben over delen. Of, om in het beeld van
het kampvuur te blijven: je steekt op een andere plek een nieuw vuurtje aan of je wakkert een ander vuurtje
aan door iets te delen vanuit je eigen vuur.

Een nieuw vuurtje kan op dezelfde manier aangestoken worden als jullie eerste kampvuur, of op een andere
manier. Als je een ander vuurtje aanwakkert, breng je daar wat van jullie vuur naartoe. Hoe dan ook, het
vuur verspreidt zich!

Er zijn dus drie mogelijkheden om te delen:

1. Je deelt ervaringen met andere mensen, plekken, kerken. Je deelt iets van de zegen, de leermomenten
en de teleurstellingen. En dat kan anderen weer verder helpen.

2. Je hebt een goed concept dat ook op een andere plek kan starten. Er is dan sprake van
vermenigvuldiging. Sommige concepten zijn hiervoor heel geschikt.

3. Je kunt natuurlijk ook beginnen met een nieuw initiatief en je laten verrassen wat er dan op je weg komt.

Delen zoals we dat in deze leermodule bedoelen komt in de kerk soms minder snel ter sprake. We hebben
het eerder over doorgaan of volhouden. En dat is heel belangrijk. Maar het is ook goed om jezelf de vraag
te stellen hoe je misschien meer kunt delen om het vuur te verspreiden. En soms kan ‘delen’ zelfs zonder
‘doorgaan’.

Als voorbeeld: In het bijbelboek Handelingen wordt de kerk in Jeruzalem beschreven, ontstaan op het
pinksterfeest. Deze kerk kon maar 40 jaar '"doorgaan’ omdat Jeruzalem in het jaar 70 na Christus werd
verwoest. Daarmee hield deze kerk op te bestaan. Maar in 40 jaar tijd is er vanuit deze kerk veel 'gedeeld".
Leden van de kerk in Jeruzalem begonnen te pionieren op andere plekken, zoals Judea, Samaria, Cyprus,
Antiochié en meer. Het vuur heeft zich uiteindelijk over de hele wereld verspreid. Wat kunnen wij daarvan
leren?

Doorgaan en delen. Het tweede is misschien wat minder vanzelfsprekend dan het eerste, maar dus
minstens zo belangrijk en op langere termijn misschien zelfs met meer impact. In de verdiepende
programma’s gaan we hier dieper op in.

Jullie hadden het antwoord op de vraag: ‘Hoeveel leerlingen kwamen er, volgens het boek Handelingen,
bij op Pinksteren?’ nog van mij tegoed. Het goede antwoord is: maar liefst 3000 mensen. Wat een aantal
he?

Nu is het tijd om zelf aan de slag te gaan en na te denken over wat doorgaan en delen voor jou in de
praktijk betekent. Succes!
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Tool voor het bepalen van een vervolgroute

Klik hier voor een printbare download van de onderstaande tool.

Of teken de tool zelf na op een groot vel papier.
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Thema: Datum routebepaling:
Wat willen we bereiken? Wat hebben we nodig? Welke concrete stappen Wie is verantwoordelijk? Wat zijn belangrijke
gaan we zetten? aandachtspunten?
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https://protestantsekerk.nl/pionieren/tool-vervolgroute

