ROTSVAST

‘In snel tempo is Israél een onderwerp
geworden waarover in de samenleving
grote polarisatie is ontstaan.. Er zijn

duidelijke flanken in het publieke debat
die zich voor of tegen Israél positioneren.
De gruwelijke aanval van Hamas op Israéli-
sche dorpen op 7 oktober 2023 zorgde aanvan-
kelijk voor veel solidariteit en sympathie, maar de
manier waarop Israél de strijd in Gaza aanging, heeft in
toenemende mate kritiek opgeroepen. Israél is daardoor een
ongemakkelijk thema geworden, ook de kerken, waar veel mensen
van denken: ‘nu maar even niet’. En toch staat ook dit jaar de Israélzondag
weer op de kerkelijke kalender.” aldus Bart Wallet in een artikel dat hij schreef met het
oog op de invulling van Israélzondag dit jaar.

Voor velen zal het herkenbaar zijn. De problematiek is enorm complex, en de me-
ningen lopen diametraal uiteen - vaak heel betrokken en navenant heftig. In de
gebeden kan volop uiting gegeven worden aan verlegenheid en moeite met wat
gebeurde en gebeurt, daar en in onze eigen samenleving, en aan alles wat we ver-
langen voor Joden en Palestijnen en het Midden-Oosten.

Met het oog op de Schriftlezing en de verkondiging voor deze zondag, hebben we
als Centrum voor Israélstudies en Kerk en Israél binnen de Protestantse Kerk in
Nederland gekozen voor het thema ‘Rotsvast. Daarmee sluiten we aan bij het lees-
rooster van de synagoge om op die manier de verbondenheid met het volk Israél
te benadrukken.

Overal ter wereld is in synagogen op zaterdag 4 oktober 2025 gelezen uit Deutero-
nomium 32, parasja ‘Ha'azinoe’ - ‘Geef oor aan’, ‘luister’. Een dag later doen we het
in de kerk. Aan het begin van de woestijnreis, in Exodus 15, zingt Mozes het “Lied aan
de Zee". In de laatste uren van zijn leven zingt Mozes opnieuw een loflied, waarin
hij datgene wat hij in de woestijn met het volk heeft meegemaakt
voor ogen stelt en omzet in lessen voor de toekomst, als een
getuigenis voor alle generaties. Daarbij gebruikt Mozes de
metafoor van God als ‘de Rots'. Sprekender kan de be-
trouwbare en onveranderlijke aard van God niet wor-
den uitgebeeld! Meeluisterend en meelezend met het
Joodse volk, zoeken we op deze Israélzondag naar wat
deze woorden ons vandaag te zeggen hebben.

VRAGEN
OM DOOR TE SPREKEN

Wellicht wordt er in uw gemeente vandaag over Deutero-
nomium 32:1-12 gepreekt. Een preekschets daarover is
aangeboden op de websites van het CIS en de Protestantse
Kerk. Ter bespreking of overdenking volgt een aantal vra-
gen, die uiteraard ook te gebruiken zijn als je persoonlijk of
samen met anderen het lied van Mozes leest.

1. Hoe functioneren liederen in onze erediensten, in onze
thuissituatie en op andere momenten van het gemeen-
televen? Brengen deze ons terug en dichter bij God?

2. Hoe beleven wij de geschiedenis van Israél? Wat leren
wij van Israéls zelfreflectie?

3. Wat betekent de belijdenis dat God ‘de Rots' is, trouw en
rechtvaardig, voor de praktijk van ons dagelijks leven?

4. Hoewel de aanklacht tegen hetvolkIsraélin het lied van
Mozes heftig en ernstig is, wordt gevraagd de woorden
te horen als ‘milde dauw'. Wat betekent dit voor ons
als wij de vraag stellen of het geoorloofd is ‘kritiek te
hebben op Israél?

5. Mede door de oorlog in Gaza is het antisemitisme
in Nederland gegroeid. Joden geven aan dat zij dit
beangstigend vinden. Op welke manier kunnen wij als
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gemeente hen bemoedigen?

Deze folder is een samenwerking tussen de &' W protestantse

q/enstenorgamsat/e van de Protestantsfe kerl'< “ ﬂ Kerk e
in Nederland en het Centrum voor Israélstudies ‘ 7 e
Voor de Protestantse Kerk in Nederland is de relatie met het Joodse volk een essentieel onderdeel
van de eigen identiteit. De drie belangrijke aandachtsgebieden van de afdeling Kerk en Israél binnen
de dienstenorganisatie zijn: bezinning op de Joodse wortels van het christelijk geloof, lessen leren uit
de joods-christelijke dialoog en bewustwording van wat antisemitisme is en wat je ertegen kunt doen.

Het Centrum voor Israélstudies gelooft dat een kerk zonder Israél niet kan bestaan, want wie Israél
vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (vergelijk Romeinen 11:17-24). Vanuit dit besef wil het CIS
de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen.
Luisteren, dienen en getuigen vormen daarin de drie kernwoorden.

Zie voor meer informatie: www.protestantsekerk.nl/israelzondag en www.hetcis.nl
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Joodse en Palestijnse kinderen komen elkaar in
het dagelijks leven bijna niet tegen. Door het ge-
scheiden onderwijs in Israél weten ze niets over
ﬂ' - elkaars cultuur en gebruiken. Via het ontmoe-
tingsprogramma van het Rossing Center leren
Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste
klassen elkaar kennen. Ze bezoeken elkaar op
school en leren spelenderwijs over elkaars ge-
schiedenis en tradities. Vooroordelen verdwijnen.
Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf,

maar voor de hele Israélische samenleving.

Het boek Jesaja door Joodse ogen

Hoe leest een orthodoxe Jood het boek Jesa-
ja? Wat wil het voor christenen zeggen om deze
profetie vanuit Joods perspectief te lezen?

Vorig jaar startte het CIS dit unieke project. Onder-
tussen ontvangen ruim 2600 mensen de bijdra-

ge van vijf orthodox-Joodse theologen en vijf
christelijke theologen. Zij zorgen in tweetal-

len elke veertien dagen voor een kort com-

mentaar op een gedeelte uit de profetie

van Jesaja. Ze doen dat vanuit hun eigen
perspectief en zijn daarover vervolgens met

elkaar in gesprek.

Heeft u belangstelling mee te “luisteren”?

U kunt zich ook nu nog kosteloos aanmelden via info@
hetcis.nl. U ontvangt dan elke veertien dagen een aanzet
voor een dieper gesprek over het boek Jesaja met input
uit de Joodse traditie. Daarvoor worden ook steeds ge-
spreksvragen aangereikt. Wellicht iets voor uzelf of een
groep in de gemeente? Leest u ook mee?!
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