
 

Spiegelverhaal 

Op school hebben ze al vaak gediscussieerd over de vervuiling van het milieu en wat je daar aan kan doen. Suzanne vindt het een 
heel interessant en belangrijk onderwerp en doet dus graag mee aan zulke discussies. Wat kan je doen om het milieu te sparen? 
Waarom gaat het allemaal zo langzaam voor de nodige maatregelen getroffen worden? Als je een beetje nadenkt wil iedereen toch 
een goede en gezonde leefomgeving?  

Praten alleen helpt natuurlijk niks. Je moet echt iets doen, vindt Suzanne. Niet alleen zelf anders leven, maar ook anderen bewust 
maken van wat zij kunnen doen voor een beter milieu. Ze besluit daarom om een demonstratie te organiseren, waar alleen jongeren 
aan mogen meedoen. Heel veel jongeren vinden dit een belangrijk onderwerp, er komen steeds meer tv-programma's en glossy 
bladen over dit onderwerp, dus er moet genoeg animo zijn voor een demonstratie, denkt ze.  

Suzanne gaat er helemaal voor en besteedt veel tijd aan de voorbereiding. Ze schrijft stukjes voor websites voor jongeren, spreekt 
jongeren erover aan op straat en komt zelfs op tv. Heel wat pr dus, dat moet goedkomen met de demonstratie, denkt Suzanne. 
Maar wat een teleurstelling als het eenmaal zo ver is.... Er is uiteindelijk maar een handjevol jongeren aanwezig, en dat zijn dan ook 
nog voor een groot deel vrienden van haar. Suzanne is ontzettend teleurgesteld. Waar doe je het allemaal nog voor? Als zelfs 
jongeren hier niet voor te porren zijn, hoe kan het milieu dan ooit echt serieus genomen worden? Ze voelt zich erg alleen staan. Het 
milieu, dat kan haar gestolen worden.  


