
Brief voor de koning
Wat zou de koning van Aram hebben geschreven aan de koning van Israël? Schrijf je brief aan de

koning. Versier de brief, zodat het echt een koninklijke brief wordt.

Bijbeltekst
Op een keer zei ze tegen haar meesteres: ‘Ach, kon uw man maar naar de profeet in Samaria
gaan. Die zou hem wel beter maken!’. Toen Naäman dat hoorde, ging hij naar de koning van Aram.
Hij vertelde hem wat het meisje uit Israël gezegd had. De koning zei tegen Naäman: ‘Ga maar naar
Samaria. Ik zal u wel een brief meegeven voor de koning van Israël.
2 Koningen 5: 3-5

Nodig

1 vel wit of gekleurd papier
1 A5 envelop
Stiften
Stickers en/of versiermateriaal

Uitleg activiteit 
Je schrijft als groep een brief aan de koning. Iedereen mag om de beurt twee zinnen schrijven. Je
mag alleen de laatste zin van de vorige schrijver lezen. Je vult de brief met twee zinnen aan zonder
dat je precies weet wat de ander heeft geschreven. Leg bijvoorbeeld een papier over de brief of

Voor wie
Alle leeftijden

Duur
0 - 20 minuten



vouw het blaadje bij de laatste zin om, om de andere zinnen af te dekken. Daarna lees je met
elkaar deze wel heel bijzondere brief aan de koning. Versier de brief, stop hem in de envelop. Tip:
vraag de voorganger in de viering om de brief voor te lezen of laat iemand uit jullie groepje de brief
voorlezen in de viering.

Voorbeeld gespreksvragen

Wat bijzonder! Het meisje dat meegenomen is, helpt nu haar baas. Waarom zou ze dat
doen? 
Als jij een brief aan koning Willem Alexander zou mogen schrijven, wat zou je hem dan
vragen?


