
Een stevige boot
Ontdek-activitiet: Bouw samen een boot van karton.

Bijbeltekst
’s Avonds zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Kom, we varen naar de overkant van het meer’. Jezus
zat al in de boot. Ze gingen weg, terwijl de mensen achterbleven bij het meer. Er gingen ook nog
andere boten mee. Toen begon het hard te stormen. De golven sloegen over de boot, en de boot
liep vol water. Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. De leerlingen riepen: ‘Meester,
word wakker! Doe toch iets, straks verdrinken we!’ Jezus werd wakker. Hij zei streng tegen de wind
en het water: ‘Houd op! Wees stil!’. Het hield op met waaien, en het water werd helemaal rustig.
Jezus zei tegen de leerlingen: ‘Waarom waren jullie zo bang? Hebben jullie nog steeds geen geloof
in mij? De leerlingen schrokken en waren diep onder de indruk. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Zelfs de
wind en het water doen wat hij zegt. Wie is deze man?
Marcus 4:35-41

Nodig

Kartonnen dozen
Stevige scharen

Voor wie
Alle leeftijden, 9-12 jaar, 13-16 jaar, 16+

Duur
20+ minuten

Onderdeel van programma

Kliederkerk: Storm op het meer

Bijbelboek Marcus

Thema

Kliederkerk



Tape

Uitleg activiteit
Maak een ‘bouwplaats’ waar een grote boot gebouwd kan worden van kartonnen dozen. Als je de
boot in de viering wil gebruiken, is het handig dat je de boot alvast op de juiste plek laat bouwen.
Zorg dan dat de boot zo groot is dat er mensen in kunnen zitten.

Leg de dozen, tape en het touw neer en laat de deelnemers samen een stevige boot bouwen!
Misschien heeft de boot wel een roer, en een mast?!
Moedig volwassenen aan mee te doen.

Voorbeeld gespreksvragen

Heb jij wel eens in een boot gevaren? Hoe was dat? 
Wat gebeurt er in de boot in het verhaal van vandaag?
Hoe stevig je boot ook is, een storm kan je overkomen. Je kunt het goed voor elkaar hebben
in je leven; en dan overkomt je ineens iets moeilijks.  Heb jij zoiets meegemaakt? Hoe ga jij
daar mee om?


