
Emaüsgangers | Hoop spat uit
elkaar!

Doe een proefje waarbij bellen uit elkaar spatten!

Bijbeltekst
Toen vertelden de leerlingen wat er gebeurd was met Jezus. Ze zeiden: ‘Jezus uit Nazaret was
een profeet van God. Zijn bijzondere woorden en machtige daden maakten diepe indruk op het
hele volk. Maar de priesters en de leiders wilden dat Jezus gedood zou worden. Daarom hebben
ze hem weggebracht en aan het kruis gehangen. Wij hoopten dat Jezus gekomen was om Israël te
bevrijden. Maar nu is het al de derde dag na zijn dood.
Lucas 24:19-21

Nodig

 

Bak met water
Afwasmiddel 
Glycerine (te koop bij de drogist)
Rietjes

Voor wie
Alle leeftijden

Duur
20+ minuten



Gladde ondergrond zoals een tafel
Spuitbus met water

Toelichting
De leerlingen van Jezus hadden de hoop dat Hij de beloofde Messias was. Dat betekende voor
hen dat ze hoopten dat Hij de koning was die Israël zou bevrijden van de onderdrukkers. Door het
onderwijs (bijzondere woorden) en de wonderen (machtige daden) van Jezus groeide deze hoop.
Maar toen Jezus stierf, ‘klapte’ hun hoop uit elkaar. Dit ga je verbeelden met het volgende proefje.

Uitleg activiteit
Vul van te voren een kan met vier bekers water, een halve beker afwasmiddel en vier eetlepels
glycerine. Roer dit goed door elkaar. Je gaat met het rietje bellen blazen op de tafel. Met de
spuitbus spuit je eerst de tafel nat. Doop het rietje in het zeepmengsel en blaas nu zachtjes door
het rietje op de tafel zodat er een grote bel ontstaat die op de tafel ‘ligt’. Doop het rietje weer in het
zeepmengsel en prik nu met het rietje in de grote bel (zonder dat deze uit elkaar spat). In de bel
blaas je zachtjes met je rietje op de tafel zodat er een bel in een bel ontstaat! Doop hierna het rietje
weer in de zeep en blaas een derde kleine bel in de andere bellen! Oefen dit van te voren even. 

Demonstreer dit proefje terwijl je het volgende vertelt:
De leerlingen van Jezus hoopten dat Hij de beloofde Koning was!
(Blaas een grote bel op de tafel.)
Jezus vertelde bijzondere dingen over God en over een nieuw Koninkrijk. 
(Blaas een bel in de bel.)
Jezus deed wonderen! Som een paar wonderen op of vertel iets van Zijn bijzondere daden.
(Blaas een bel in de bel in de bel.)
Wat hoopten ze dat Jezus de beloofde Koning was die de vijand zou verjagen!
Maar dan… wat is dat nu…
Jezus sterft… 
Ploep, hun hoop spat uit elkaar!
(Prik de bellen kapot met je vinger.)

Nu kunnen de deelnemers zelf experimenteren met rietjes en de bellen blazen. Ondertussen kun je
praten over hoop die uit elkaar spat.

Voorbeeld gespreksvragen

Heb jij wel eens gehad dat je op iets hoopte wat niet gebeurde? Hoe voelt dat?


