
Kliederkerkprogramma:
Dagelijks brood - Manna in de

woestijn
Kort na de spectaculaire doortocht van het volk Israël door de Rode Zee gaat het al mis: het water

is op en een tijdje later ook het eten. De twijfel slaat toe: ‘Wat doen we eigenlijk in deze woestijn?

Waren we maar in Egypte gebleven, daar was meer dan genoeg vlees en brood!’ 

Kort na de spectaculaire doortocht van het volk Israël door de Rode Zee gaat het al mis: het water
is op en een tijdje later ook het eten. De twijfel slaat toe: ‘Wat doen we eigenlijk in deze woestijn?
Waren we maar in Egypte gebleven, daar was meer dan genoeg vlees en brood!’ 

Ontdek samen dat je erop mag vertrouwen dat er altijd genoeg is. Bekijk eerst de
teamvoorbereiding en kies vervolgens ontdek-activiteiten, ideeën voor de viering en ideeën voor de
maaltijd.

Download het programma

Voor wie
Alle leeftijden

Duur
1 dagdeel

Onderdeel van programma

Kliederkerk-programma's nieuwe stijl

Kliederkerk: Dagelijks brood - manna in de
woestijn

https://live.protestantsekerk.nl/download28035/Dagelijks brood - Kliederkerk.pdf

