
Maak de emmaüsgangers op pad
Maak een groot kunstwerk waarbij de poppetjes heen en weer lopen.

Bijbeltekst
Op diezelfde dag gingen twee leerlingen van Jezus op weg naar het dorp Emmaüs. Dat dorp ligt
ongeveer 12 kilometer van Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. 

Lucas 24:13-14

Nodig

Groot, stevig papier
Potloden, stiften of verf
Schaar
(IJs)stokjes 
Lijm

Toelichting
Maak één groot landschap met z’n allen of laat ieder zijn eigen kunstwerk maken.
Je kunt het resultaat later gebruiken in de viering.
De poppetjes kun je van te voren zelf voorbereiden of ook samen maken.
Pas het praatpapier aan op jullie variant.

Voor wie
Alle leeftijden

Duur
20+ minuten



Uitleg activiteit

Op een groot vel papier teken je een weg. Leg dit papier neer met de tekenspullen. Iedereen mag
meehelpen een landschap te tekenen en deze weg te versieren met bijvoorbeeld bomen, struiken,
huisjes etc. Of ieder maakt zijn eigen landschap met weg. 
Je kunt aan het begin van de weg een silhouet van Jeruzalem en aan het einde van Emmaüs
maken. In de weg knip je een snede zodat je straks de poppetjes erdoor kunt steken en die heen
en weer laten ‘lopen’.

Je maakt drie poppetjes op stokjes: twee Emmaüsgangers en één Jezus. Maak op stevig papier
vijf poppetjes. Je hebt elke Emmaüsganger dubbel en deze plak je op elkaar. Ze zijn aan beide
kanten precies hetzelfde alleen de gezichten zijn verschillend: aan de ene kant een verdrietig
gezicht en aan de andere kant een blij gezicht. Plak de poppetjes op ijsstokjes. 

Het landschap met de weg leg je neer of hang je op. De poppetjes steek je van achter door het
papier heen in de snede op de weg. 
Tijdens het vertellen van het verhaal kun je de poppetjes door de weg steken en ze laten
‘wandelen’ van Jeruzalem naar Emmaüs, halverwege komt Jezus erbij. Als de twee mannen in
Emmaüs aan komen, draai je hen om zodat je hun blije gezicht ziet en laat ze terug ‘rennen’ naar
Jerzuzalem.  

Een voorbeeld vind je hier: https://www.zoekennaarhetgoede.nl/2016/04/26/gezinsmoment-de-
emmausgangers/ 

gespreksvragen

Heb jij wel eens meegemaakt dat je eerst verdrietig was maar daarna heel blij? Wanneer was
dat? 
De Emmausgangers praatten al wandelend over wat ze meegemaakt hadden en hoe ze zich
voelde. Wat doe jij als je je verdrietig voelt? 
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