Protestantse

Jong Kerk

Protestant

Stenen zoeken

Ontdek-activiteit: Maak een boter, kaas en eieren spel van stenen.

Voor wie
Alle leeftijden, 4-8 jaar, 9-12 jaar, 13-16 jaar, 16+ Kliederkerk

Duur
20+ minuten

Bijbeltekst

"Toen pakte David zijn stok. Daarna zocht hij in een kleine rivier vijf gladde stenen voor zijn
slingerwapen. Die stopte hij in zijn tas. En terwijl hij naar Goliat liep, hield hij zijn wapen in zijn
hand."

1 Samuel 17:40

Nodig

Steentjes

Watervaste verf

Kwastjes

Verfschorten

Stoepkrijt of papier en stiften

Evt. lapjes stof of leer en touw voor zakjes waarin de steentjes bewaard worden

Toelichting

David zocht vijf stenen om de strijd met de reus aan te gaan. Het zwaard van de koning was veel
te groot en zwaar. Maar omdat hij herder was en wilde dieren bij de schapen weg moest jagen, kon
hij wel heel goed stenen gooien met zijn slinger! Vandaag gaan we ook stenen zoeken. Maar, we



gaan er niet mee gooien... We maken er een boter, kaas en eieren spelletje van!

Uitleg activiteit:
Maak een boter, kaas en eieren spelletje met twee keer vijf stenen.

Kijk of de kinderen buiten (veilig) in de omgeving steentjes kunnen zoeken. Zo niet, zorg dan zelf
voor steentjes die je klaarlegt.

Als de deelnemers 10 steentjes hebben, worden ze beschilderd. Twee groepjes van vijf stenen
moeten herkenbaar zijn, door hetzelfde symbool of dezelfde kleur. Normaal speel je boter, kaas en
eieren met kruisjes (X) en nulletjes (O), maar de deelnemers kunnen ook zelf een symbooltje
bedenken. Zolang maar herkenbaar is welke stenen bij elkaar horen.

De deelnemers maken daarna zelf het speelbord voor boter, kaas en eieren. Dit kan buiten met
stoepkrijt op de tegels, binnen op een papier, of met stokjes en elastiek of tape zoals op de
afbeelding.

Eventueel kun je er vierkante lapjes stof of leer en touw bij leggen. Hiervan kan iedereen een zakje
maken om de steentjes in te bewaren.

En dan kan het spelletje gespeeld worden!

Voorbeeld gespreksvragen

¢ Ken je het verhaal van David en Goliat? Waar gaat het over?
e Waarom zijn de stenen in dit verhaal zo bijzonder?

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde




