
Tel de sterren
Ontdek-activiteit: Maak een waxinelichtjeshouder.

Bijbeltekst
"Abram had een droom. In die droom zei de Heer: ‘Wees niet bang, Abram. Ik zal je beschermen.
En ik zal je rijk maken.’ Abram zei: ‘Heer, mijn God, waarom wilt u mij rijk maken? U hebt me geen
kinderen gegeven. Na mijn dood is al mijn bezig voor mijn knecht Eliëzer uit Damascus. Maar de
Heer zei: ‘Nee, je bezit is niet voor je knecht. Je zult een kind krijgen.’ Toen nam de Heer Abram
mee naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel’, zei de Heer. ‘Tel de sterren eens, als je dat kunt. Zo
veel nakomelingen zul je krijgen.’ Abram geloofde wat de Heer zei, en daarom vond de Heer
Abram een goed mens."
Genesis 15:1-6

Nodig

Blikken waar het etiket afgeweekt is
Dunne lange spijkers
Hamers
Eventueel hout om in de blikjes te doen
Eventueel watervaste zwarte stiften

Voor wie
Alle leeftijden

Duur
0 - 20 minuten
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Eventueel spuitbussen om de blikken te verven

Uitleg activiteit

Maak een waxinelichtjeshouder van een blik met ‘sterretjes’ erin. Neem oude blikjes en week van
tevoren het etiket en de lijm eraf. (Laat ze een tijd in heet water liggen.) Iedere deelnemer mag een
blik nemen en hier gaatjes in maken zodat het lijkt op een sterrenhemel. Zet eerst puntjes op het
blik met de stift. Eventueel maken ze figuren van de puntjes. Daarna slaan ze met een spijker en
hamer gaatjes op de plek van de puntjes. Je kunt een blikje hout in het blikje leggen die de spijker
tegenhoudt.

Als het klaar is, kun je de blikjes eventueel in een kleurtje spuiten.

Zet er tijdens de viering een kaarsje in en je ziet mooie sterretjes!

Op bijvoorbeeld deze blog vind je nog meer uitgebreide instructies.

Voorbeeld gespreksvragen

Waarom horen sterren bij het verhaal van vandaag?
Weet jij een voorbeeld van iemand die jou wat beloofde en die belofte ook nakwam?

 

http://www.craftfoxes.com/how_tos/making-lights-diy-tin-can-lanterns

