
Uit het niets!
Ontdekactiviteit: Maak een kunstwerk uit afval.

Bijbeltekst
De aarde was leeg en verlaten. Overal was water en alles was donker. En er waaide een hevige
wind over het water. Toen zei God: "Er moet licht komen." En er kwam licht.
Genesis 1:2-3

Nodig

Afval (blikjes, flesjes, draadjes, verpakkingen, snoeppapiertjes etc.)
IJzerdraad of touw
Gereedschap om bijv. gaatjes in blik en plastic te maken
Tape
Stevige lijm.

Toelichting
Het scheppingsverhaal vertelt dat God iets moois kan maken van een ‘woeste’ en ‘lege’ aarde. Dit
laat iets zien van wie God is. Hij kan mooie dingen scheppen uit het niets, uit een woestenij of uit
het donker. Zo is het Evangelie ook een verhaal van hoop voor iedere situatie. Als iets woest, leeg,
donker of lelijk is, kan God er iets moois uit maken…

Voor wie
Alle leeftijden

Duur
20+ minuten



Uitleg activiteit
Je kunt deze activiteit zo uitgebreid aanpakken als je zelf wilt. Verzamel vooraf (verantwoord/veilig)
afval, zoals: lege pakken, bierdopjes, karton, plastic verpakkingen, snoeppapiertjes, schone blikjes,
pennen die het niet meer doen etc. Voeg wat extra materiaal toe zoals ijzerdraad, touw en tape. 

Laat de deelnemers hier een kunstwerk van maken. Je kunt een poppetje maken zoals op het
voorbeeld staat of een mooi schilderij waarin je afval verwerkt.

Zet onderstaande vragen op posters bij de activiteit. Mensen kunnen hierop antwoorden door wat
te plakken, tekenen of schrijven.

Voorbeeld gespreksvragen

Ken je een bijbelverhaal waarin Jezus iets maakte uit niets, of waarin Hij iets mooier maakte
dan dat het eerst was?
Wat zijn vandaag in de wereld 'lelijke' of 'donkere' situaties?
Hoe denk jij dat de wereld een stukje mooier gemaakt kan worden?


