
Vaders in de Bijbel
Werkvorm bij Vaderdag. Over welke vaders gaat het in de Bijbel?

Inleiding (5 min)
Vraag de kinderen welke dag het is vandaag/aankomende zondag. Het is vaderdag.
Wie doet er iets met vaderdag? Wat dan? 

Let er op dat er ook kinderen kunnen zijn voor wie Vaderdag een lastiger onderwerp is, omdat ze
misschien thuis geen Vaderdag vieren, ze geen vader (meer) hebben of die niet kennen, ze te
maken hebben met gescheiden ouders of een minder goede relatie hebben met hun vader. Laat er
ruimte voor dat Vaderdag niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Geef kinderen de ruimte om iets
te delen als ze dat willen, maar verplicht hen niet.

Verkenning: Vaders in de Bijbel (10 - 15 min)
In de Bijbel gaat het ook over veel vaders. Geef de kinderen per tweetal een Bijbel. Zeg dat als je
straks ‘start’ roept, de kinderen zo snel mogelijk een tekst in de Bijbel moeten zoeken waar het
over een vader gaat. Welk team heeft het eerst een tekst gevonden met een vader. (Geen
telefoons gebruiken!)

Vraag: "Welke vaders uit de Bijbel kennen jullie?" Roep of schrijf er een aantal op.

Voor wie
9-12 jaar, 13-16 jaar

Duur
20+ minuten



Vraag een aantal kinderen een vader uit de Bijbel te omschrijven of uit te beelden. Kunnen de
anderen raden om welke vader het gaat? 

Verdieping (25 min)
Leg verschillende verhalen neer over vaders in de Bijbel, bijvoorbeeld:

Abraham en Ismaël (Genesis 21: 8-20)
Isaak en Jakob (Genesis 27: 1-35)
Jakob en Jozef (Genesis 37: 1-11)
Laban en Lea en Rachel (Genesis 29: 14-30)
David wil dat Salomo koning wordt (1 Koningen 1:28-37)
Jozef met de zwangere Maria onderweg naar Bethlehem (Lucas 2:1-6)
De vader in de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15)

De kinderen kiezen een Bijbelverhaal uit en lezen het verhaal. Hoe zou het verhaal er in deze tijd
uitzien? De kinderen behouden de verhaallijn, maar zetten het verhaal om naar het nu. Als je de
personen en de gebeurtenis naar vandaag plaatst, hoe zou dit verhaal er dan uit kunnen zien? Dit
kunnen ze op meerdere manieren doen:

Maak een modern (strip)verhaal van het verhaal
Speel het moderne verhaal uit als toneelstuk
Maak een lied of rap bij het moderne verhaal
Maak een schilderij van het moderne verhaal

Praat met de kinderen na over wat ze hebben gemaakt. Willen de kinderen het laten zien aan de
groep?

Toepassing (5 min)
In de Bijbel zijn er veel verschillende vaders: boze vaders, lieve vaders, ongeduldige vaders en
trouwe vaders, net als er nu heel veel verschillende vaders zijn. 
God wordt ook Vader genoemd. Jezus noemt God ‘zijn vader’.
Wat voor vader wil God voor ons zijn?

Suggestie  
Als je het passend vindt, kun je de 'Liefdesbrief van God de Vader' voorlezen. 

https://www.huisvanbelle.nl/liefdesbrief/
https://ikzoekgod.nl/een-brief-voor-jou/een-brief-voor-jou-tekst-versie/
https://ikzoekgod.nl/een-brief-voor-jou/een-brief-voor-jou-tekst-versie/

