
Vergaderopening met als thema
'Aan tafel!'

De tafel neemt in de Bijbel een belangrijke plaats in. Als het gaat om Gods grote toekomst wordt er

gesproken over overvloedige maaltijden.

Inleiding

De tafel neemt in de Bijbel een belangrijke plaats in. Als het gaat om Gods grote toekomst wordt er
gesproken over overvloedige maaltijden. In de verhalen over Jezus lees je dat Hij vaak eet met
mensen. Juist met mensen die in de samenleving veracht worden, de tollenaars en de zondaren.
En bovenal is er de tafel van de Heer, waar het heilig avondmaal gevierd wordt. Een bijzondere
tafel waar Jezus zelf de gastheer is. Hij deelt zijn leven met ons in brood en wijn, Hij geeft zichzelf
tot in de dood. 

Deze tafel is een voorproefje van de maaltijd in de wereld die komt. Die maaltijd is nooit alleen
maar 'intern', de tafel van de Heer is herkenbaar aan alle tafels waaraan wij mensen gastvrij
uitnodigen en het leven met hen delen. 

Voor wie
Kerkenraad

Duur
0 - 20 minuten

Thema

Kerkenraad



Gespreksvragen

Bespreek samen naar aanleiding van dit bijbelgedeelte en de overdenking één of meer van de
volgende vragen: 

Wat is de betekenis van de maaltijd van de Heer voor jou? 
Jezus eet met tollenaars en prostituees. Wat betekent dat voor het leven van de kerk?
Waar ga jij aan tafel, bij welke maaltijden ben jij gast, en wanneer gastheer of gastvrouw? 

Bijbelgedeelte

Lucas 22:7-24 

Lees samen dit bijbelgedeelte, neem vervolgens een paar minuten om hier in stilte over na te
denken. Wat valt je op, wat raakt je? Wissel twee aan twee de antwoorden uit. 

Vertel vervolgens kort, in één of twee zinnen, wat de ánder in de tekst geraakt heeft. Als de
kerkenraad of groep te groot is kun je het beperken tot een aantal tweetallen. 

Overdenking

Het is de avond vóór de kruisiging. De sfeer is beladen. Judas is al bezig met zijn verraad. Intussen
viert Jezus met zijn leerlingen Pesach, dat gaat gewoon door. Zo kan de liturgie, de gang van de
eredienst ons helpen om koers te houden. 

Jezus geeft deze Pesachmaaltijd een verdiepte betekenis. Hij deelt zichzelf: dit brood is zijn
lichaam, deze wijn zijn bloed. Een nieuw verbond. Godsgeschenk. Genade. 

De leerlingen houden zich intussen bezig met de vraag wie de belangrijkste is en wie in staat zou
zijn tot verraad. Jezus wijst er vervolgens op dat het in zijn nieuwe wereld niet gaat om status maar
om dienen. Deelnemen aan de maaltijd herinnert ons daaraan, aan de genade die ons geschonken
wordt én aan de consequenties die dat heeft.

Gebed
Goede God, wij danken U voor Jezus die zichzelf gaf, zijn leven voor ons over had.
Wij danken U voor de gaven van brood en wijn. 
Wij bidden U: leer ons te leven als mensen die weet hebben van genade, van uw liefde. 
Dat wij gastvrij zullen zijn, dat we anderen dienen met wat we hebben ontvangen. 

We bidden voor hen die niet genoeg hebben om van te leven, voor mensen met honger -
lichamelijk of geestelijk. We bidden dat we leren delen en leven van genoeg - en dat zij die
hongeren en dorsten naar liefde en recht verzadigd zullen worden. 

U die recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen,
U die gevangenen bevrijdt, 
de ogen van blinden opent 
de gebogenen opricht,
de vreemdelingen beschermt,
zegen uw mensen, uw wereld, uw aarde. 

Amen

Lied
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Bekijk hier andere vergaderopeningen

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/388-voor-ieder-van-ons-een-plaats-aan-de-tafel-3_6_7
https://protestantsekerk.nl/idee/?all&theme=79&expanded

