
Versla de reus
De jongeren ontdekken aan het verhaal van David en Goliath tegen welk kwaad zij kunnen

opstaan.

Nodig:

Groot geprinte afbeelding van Goliath (kleurplaat oid)
Post -its
Pennen

Lees met de jongeren 1 Samuel 17:12-54
Goliath vormde een grote bedreiging, niet alleen bespotte hij God en het volk, ook dreigde hij
iedereen te doden. David kon dit niet laten gebeuren.
Welke ‘reus’ van onrecht zou jij kunnen of willen bestrijden?
Print een afbeelding van de reus Goliat af (bijvoorbeeld een kleurplaat van internet) en laat de
jongeren op een post-it noteren welke ‘reus’ van onrecht zij zouden kunnen bestrijden.
Inventariseer na afloop.
Bespreek met de jongeren wat zij op hebben geschreven, eventueel kun je ook bidden voor wat er
op de post- its staat..
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